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In Vrogger, bij Joke waren ze één 
van de eersten met telefoon.

Juuls en Mila samen op de foto met 
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Zodra het herfst zonnetje zich laat zien is het meteen extra genieten van alle 
kleurenpracht die de herfst met zich meebrengt. Helemaal als je onder het 
genot van een bakkie de nieuwe Terwoldse Post weer in je handen hebt! 

In deze editie hebben we weer met elkaar weer mooie verhalen voor je ge-
maakt. Zo vertelt Stijn in Trots! dat je vooral jezelf moet zijn. Wil en Henk 
verlaten Terwolde maar niet zonder in Home Sweet Home te vertellen over 
hoe fijn ze het hier hebben gehad. De herfst in vol ornaat zien we in Plaatje en 
Eva maakte voor Kids een mooie tekening. 

In een vorige Terwoldse Oproep stond een oproepje waar Fiona op reageerde, 
ze vertelt over haar ritje in de zijspan! In Vrogger lezen we hoe Joke echt van 
‘het doen’ is en in Onderneem’t vertelt Marlies over de kracht van natuur-
beeld. We ronden weer af met een Uit de natuur over wintergasten. Niet te 
vergeten is er ook nog een Oproepje waar we graag je aandacht even voor 
vragen. 

Kortom, het is een rijke schakering aan verhalen geworden. Geniet er van!

Namens de redactie,

Dorpscontactpersoon Terwolde

VOLGONS OOKONLINE!

2 7 8

Wil je iets met ons delen? 
Jouw verhaal in de Terwoldse 
Post? Laat het weten. Stuur een mail 
naar: dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com 

Verspreiding
De Terwoldse Post valt gratis bij 
liefhebbers in de bus. Vind je ‘m 
leuk? Geef je dan op voor een gratis 
abonnement, of neem ‘m mee bij 
een afhaalpunt in het dorp.
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Stijn is 18 jaar oud, maar heeft al op diverse plekken 
gewoond. Het eerste halfjaar van zijn leven heeft hij 
in Tanzania gewoond, zijn vader werkte daar destijds. 
Vervolgens zijn ze verhuisd naar Apeldoorn, waar ze 
kort hebben gewoond. Voordat Mels werd geboren is 
het gezin Van de Pol verhuisd naar de Twelloseweg in 
Terwolde. Vanaf 2010 woont het gezin aan de Wijkse-
weg 17.

Hartverwarmend hoe Stijn praat over de hechte familie-
band. We pakken de momenten met z’n vieren: samen 
op de bank zitten en veel zaken bespreken. Ook gaan we 
veel samen op vakantie, vooral actieve vakanties. Ook 
de bezoekjes naar de opa’s en oma’s zijn belangrijk, een 
kopje koffie drinken, samen lunchen en kijken bij het 
optreden van het koor waar oma in zingt. 

Stijn is ervan overtuigd dat deze omgang met elkaar bij-
draagt aan een goede basis voor de toekomst.
In de toekomst ziet Stijn zich in een beroep in de zorg; 
als arts of medisch onderzoeker. Een baan op de spoed-
eisende hulp spreekt hem ook aan. Momenteel zit hij in 
het eerste jaar Geneeskunde aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. De eerste drie jaar volg je een bachelorpro-
gramma. De volgende drie jaar worden er veel co-schap-
pen gelopen. Na deze 6 jaar ben je basisarts. Daarna kun 
je nog specialiseren, de duur wisselt van 4 tot 6 jaar. 

De komende tijd zal Stijn veel practica opdrachten acute 
geneeskunde volgen, dit is als het ware een uitgebreide 
vorm van EHBO. Momenteel staat Stijn ook ingeschre-
ven bij Aethon, dit is een uitzendbureau voor studenten 
die op zoek zijn naar een baantje in de zorg, b.v. bij 
Humanitas. Stijn wil graag in Deventer werken omdat dit 
kort bij Terwolde ligt.

In de tijd dat Stijn op de basisschool zat kon hij genieten 
van Juf Annelies, ze daagde hem uit op school gebied. 
Het mooie van Juf Annelies was dat iedereen in de klas 
er mocht zijn. Stijn wil kinderen uit groep 8 meegeven 
om vooral jezelf te zijn, je eigen plan te trekken ook in 
studiekeuze.

Terwolde is Terwolde. Een dorp moet een dorp blijven. 
Er is genoeg; een plaatselijke voetbalclub, de muziek-
vereniging. Stijn zit bij beide verenigingen, van muziek-
vereniging Ons Genoegen is hij secretaris. Op maandag 
repeteert hij met de slagwerkgroep, op dinsdag- en 
donderdagavond traint hij bij de voetbal. Een druk baasje 
die Stijn van de Pol.

Trots! Young at heart

Plaatje! Van Annemarie Jager, samen appels plukken in de boomgaard bij Wim Hekkert.
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Home Sweet Home 
Na ongeveer acht jaar in Terwolde te hebben gewoond, 
staat op 24 november 2021 de verhuiswagen voor de 
deur van Wil Kroon en Henk Breman aan de Molen-
weg 34, want “Je moet op tijd de bocht nemen”. 

Vanuit respectievelijk Deventer en België maakten Wil en 
Henk samen de sprong over en naar de IJssel. Het is dus 
niet toevallig dat ze hun woonboerderij de ‘IJsselsprong’
hebben gedoopt. Henk nam eens een kijkje bij een woning 
aan een zijpad van de Bandijk die toen te koop stond. Hij 
trof twee vrouwen die hem vertelden dat er aan het pad 
meer woningen te koop stonden en dat het achterste boer-
derijtje toch echt het mooiste was. Daar bleken Henk en 
Wil het helemaal mee eens te zijn. En zo viel alles letterlijk 
op zijn plek.

Als bioloog en deskundige op het gebied van (tropische) 
landbouw heeft Henk er een ecologisch paradijs gecreëerd 
met als doel een zo groot mogelijke diversiteit aan flora en 
fauna. In de kruidentuin, de bloementuin, de Wilde Weide, 
de Waterwerken van Breman (een systeem van drie aan-
eengesloten vijvers met verschillend waterleven), voelen 
honderden soorten wilde bloemen, heesters en bomen, 
vogels, zoogdieren (zelfs een das!), amfibieën en insecten 
zich hier thuis. 

Die tuin is ook het decor voor prachtige sculpturen die 
door Wil zijn gecreëerd van gebruikte materialen, waaron-
der “De vogelaar” Deze kunstwerken vormen samen met 
de rijke beplanting een prachtig geheel waarin elk jaargetij-
de iets te genieten valt. 

Henk en Wil hebben ook genoten van de fijne buurt en het 
Noaberschap wat hier in de “Hondenbuurt” vanzelfspre-
kend is. In het dorp nam Henk deel aan een leesgroep en 
Wil aan de Terwoldse wandelgroep, hielp ze een Syrische 

plaatsgenote met haar inburgering en waren ze medeor-
ganisatoren van een tentoonstelling in het voormalige 
Rabobankgebouw. Wil maakte jarenlang een “Gezien in 
Terwolde” voor de monitor van de super met foto’s van het 
dagelijks leven in het dorp en maakte er tevens een boekje 
van. Ze hebben waardering voor de grote inzet en warmte 
die de Terwoldenaren voor hun club of vereniging hebben. 

“Waarom zou je hier dan weggaan?” Wil legt uit dat ze 
graag “Op tijd de bocht neemt” en zelf de regie houdt over 
hoe je wilt wonen als je ouder wordt. Geheel zelfstandig, 
maar wel elkaar helpen als dat nodig is: met een zelf gecre-
ëerd Noaberschap wonen in een vorm van groepswonen. 
Als professional hielp ze de Pioniershof in Twello realise-
ren. In Olst helpt ze met het opzetten van een woonvorm 
in wijk Olstergaard. Weer een avontuurlijke sprong over 
de IJssel waar ze ongetwijfeld ook weer een prachtige plek 
zullen creëren.

De Terwoldse Post, dat doen we samen...

Voordat we dit oproepje doen, willen we namens de 
Terwoldse Post iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de donaties die we al hebben mogen ontvangen. Echt 
hartverwarmend! 

Want dat is wat we willen: mooie verhalen blijven delen 
met jullie, verbinden. En, we willen dit vrij van reclame 
blijven doen en het liefst zonder abonnementskosten. 

Maar we hebben natuurlijk wel budget nodig om ook in 
2022 de Terwoldse Post te kunnen blijven maken! 

We hebben al een mooi bedrag aan donaties mogen ont-
vangen en ook de gemeente en dorpsbelangen steunt ons, 
daar zijn we enorm blij mee. 

Oproepje
Wil ook jij een donatie doen? 

Het kan heel simpel met je telefoon via deze QR code. 
Maar gewoon overmaken kan natuurlijk ook via 
Vereniging Dorpsbelangen op 
NL84 RABO 0347 6062 88 
ovv Bijdrage Terwoldse Post. 

Onze dank is groot!
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Kids!
Deze tekening maakte Eva Kloosterboer, ze is 5 jaar. Helemaal links een kersenboom, daarnaast een walnotenboom 
en uiteraard de molen. De insteek van Eva was dat ze vanuit de bongerd van opa en oma Kloosterboer achter de hui-
zen aan de Twelloseweg naar de molen keek.

Extra
Bucket list... Er zijn soms van die dingen waarvan je 
denkt ‘dat wil ik graag nog eens doen’, aldus Fiona. 
“Bij mij gold dat zeker voor een ritje in een zijspan, 
dus toen ik de oproep las in de Terwoldse Post, was ik 
er als de kippen bij. En Yes ik mocht mee!!

Zaterdag 25 september om 11 uur was het zover. Een 
prachtige motor, uit mijn geboortejaar ook nog. Zwart 
met witte accenten, van oerdegelijke Duitse makelij, blin-
kend chroom, geweldig. Robbie had gelukkig een jas en 
helm voor me. Het is nog best een ‘gedoetje’ om in zo’n 
zijspan te komen. Voet op de opstap, hand op het reserve-
wiel, andere voet op het tuinstoelkussen en zo klauterde 
ik er in.

Wat een aparte ervaring in de zijspan;  de wind suist, je 
zit laag, in de open lucht en heerlijk om je heen kijken. Je 
zit in een warm en knus coconnetje. Andere motorrijders 
zwaaien naar je, mensen draaien zich nog eens om om te 
kijken naar die prachtige oude zijspan. 

Rustig reden we door de buitengebieden van Terwolde, 
langs Teuge, International Airport stond op een bord, 
nooit geweten dat Voorst dat heeft! Door Posterenk, Wilp, 
dat ik wel kende maar de leuke dorpspomp en mooie kerk 
had ik nog niet gezien. Ineens doemde het silhouet van 
Deventer weer op. 

Over de dijk reden we terug. De wereld  gaat op een 
bijzondere manier aan je voorbij in een zijspan; ganzen, 
vissers, een vrouw die een appeltje plukt/jat, fietsers, 
joggers... 

Eenmaal thuis aan de Molenweg dronken we nog een 
bakkie na. Heel erg bedankt Robbie voor deze leuke 
tocht, ik vond het super om mee te maken! 



Onderneem ‘t 
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Beter worden met beeld, dat is waar Marlies Lenselink 
zich als ondernemer mee bezig houdt. We zitten aan de 
koffie in d’Olde Melkfabriek waar ze ook haar kantoor 
heeft. 

“De rust, de ruimte, het wijdse, dat vind ik heerlijk in deze 
omgeving”, vertelt ze. Sinds 3 jaar woont ze samen met 
haar partner in Terwolde. Ervoor woonde ze in Twente, 
Oldenzaal waar ze geboren en getogen is.  

Van oorsprong is Marlies fysiotherapeut, dit deed ze zo’n 
15 jaar. Hoe is je bedrijf ontstaan vroeg ik haar: “Ik werk-
te in Oldenzaal in het ziekenhuis als fysiotherapeut. Op 
een gegeven moment ben ik naast mijn werk een deeltijd-
opleiding bij de Fotovakschool in Apeldoorn gaan volgen. 
Zonder doel, gewoon omdat ik het leuk vond. 

Van het een kwam het ander. Toen ik bijna mijn diploma 
had, kwam de vraag vanuit het ziekenhuis naar een me-
disch fotograaf. Dat vond ik spannend, maar zag ook een 
mooie kans en ik werd er enthousiast van.” 

Van medisch fotograaf naar Beter door Beeld? 
“Als medisch fotograaf deed ik fotografie bij plastisch 
chirurgie, of netvlies fotografie. Het is heel technisch. 
Maar ook verzorgde ik foto’s voor de PR, als audiovisuele 
dienst van het ziekenhuis. Maar ik deed als zelfstandige 
ook portret- en trouwfotografie. 

De vraag naar andere vormen van fotografie nam toe. 
Bijvoorbeeld om kale wanden in ziekenhuis ruimtes van 
beeld te voorzien. Ik deed onderzoek naar wat passend 
was in het ziekenhuis en zo kwam daar natuurbeeld aan de 
wanden. Dit vonden mensen zo prettig waardoor de vraag 
bleef groeien. Zo ontstond mijn eigen bedrijf Beter door 
Beeld.

Er is onderzoek naar gedaan wat het effect is van na-
tuurbeelden op ons brein, en die effecten zijn verrassend 
positief. We worden er rustiger van, onze bloeddruk daalt. 
Het wordt ook wel ‘Healing Environment’ genoemd. 

Een mooi voorbeeld vind je in verzorgingstehuizen bij 
mensen met dementie. In de eentonige gangen vinden 
mensen vaak hun kamerdeur niet terug. Door elke deur te 
voorzien van beeld met een tafereel van een buitendeur, 
met bloemen, een fiets, of iets anders dat het persoonlijk 
maakt wordt het veel makkelijker, gezelliger. Alsof het 
een straat is. Of we creëren in de woonkamer een ‘bele-
vingshoek’, met langzame videobeelden van de natuur. 
Beeld wordt dan echt een beleving.”

Wat beweegt jou als ondernemer Marlies? 
“Als fysiotherapeut wilde ik graag van betekenis zijn voor 
mensen, in het werk wat ik nu doe komt alles samen. Ik 
kan van betekenis zijn, samen met mijn enthousiasme 
voor fotografie en film. Het is heel afwisselend, daar 
wordt ik blij van, de verschillende prikkels vind ik fijn. 
Ondernemen is leuk omdat het niet gauw verveelt. 
Iedereen komt wel eens in een ziekenhuis, of op plekken 
waar spannende momenten zijn. Ik vind het mooi mensen 
op hun gemak te kunnen stellen door film of foto’s van de 
natuur.” 

Als ondernemer heb je vaak een duidelijke visie of missie, 
wat is dat voor jou? “Mijn missie is dat iedereen die in 
een zorginstelling hersteld of verblijft, dit in een prettige 
omgeving kan doen die bijdraagt aan welzijn. Als ik met 
beeld kan bijdragen aan die verbetering van welzijn door 
beeld van natuur, is mijn missie wel gelukt.”

Ondernemer in Terwolde? Vertel je graag wat over jouw bedrijf? Stuur een mailtje en we hangen aan 
de telefoon voor een artikel hier op deze plek in de Terwoldse Post!
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Nieuws!

Het verenigingsleven, een onmisbaar onderdeel van 
ons leven en zo ook in ons dorp. In Nieuws! duiken we 
in ons veelzijdige verenigingsleven en laten je als lezer 
kennis  maken met de vele aspecten hiervan.

Het lidmaatschap, één van de belangrijkste aspecten van 
het verenigingsleven. Je kiest voor een vereniging en 
blijft dan jaren lid. Vele jubileums worden altijd gevierd 
per jaar bij de verschillende verenigingen. Maar moet een 
vereniging wel leden hebben om te kunnen bestaan?

Weer een mooie vraag waar we naar op zoek gaan deze 
keer. Een synoniem voor vereniging is club en dat doet 
ons uitkomen bij de Doeclub. Een club, opgericht door 
de kerk van Terwolde, die eens per maand een leuke 
activiteit organiseert voor kinderen van de basisscholen 
Terwolde en de Vecht uit de groepen 6, 7 en 8.

Beide bestuursleden Mireille Kamphuis en Sanne Eekhuis 
zijn beiden niet verbonden aan de kerk van Terwolde 
maar bedenken, samen met Astrid Beekman, deze activi-
teiten. “Dat is één van de mooie dingen van de Doeclub. 
Iedereen is welkom, het enige criteria is dat je in groep 6, 
7 of 8 zit van de basisschool.” zegt Mireille. 

Het bestuur kan en mag zelf de activiteiten verzinnen. 
“Eens per jaar organiseert de kerk de speurtocht door de 
kerk voor de kinderen. Hoewel de opzet is dat de kinde-
ren kennismaken met de kerk zit er geen religieus aspect 
aan deze speurtocht” vertelt Sanne.  

Aan het begin van het schooljaar is het programma com-
pleet en kunnen de kinderen zich opgeven voor de avon-
den. De kinderen zijn geen lid maar net als bij een andere 
vereniging verwacht de organisatie wel dat je komt als je 
je hebt opgegeven. Op dit moment zijn er rond de 50 kin-
deren ‘lid’ van de Doeclub. De kerk faciliteert de ruimtes 
(de kerk en het dorpshuis) en de kinderen betalen per 
avond € 1,50. Hiervan worden o.a. de materialen, drinken 
en wat lekkers gekocht. 

Net als iedere andere vereniging heeft ook de Doeclub 
een doel. Mireille: “Elkaar ontmoeten buiten schooltijd in 
een andere setting dan school.” 

Twee fanatieke leden van de Doeclub op dit moment zijn 
Noud en Koen. Op de vraag wat zij de leukste activiteit 
vinden hoeven ze niet lang na te denken. Voor Noud is 
dat de brandweeravond en Koen vindt de bingoavond 
het leukst. Koen is dit jaar voor het laatst want hij zit 
in groep 8: “Echt jammer dat ik volgend jaar niet meer 
mag. We doen altijd leuke dingen en elke keer weer wat 
anders”

Lid worden van de Doeclub kan niet en je bent maar 3 
jaar betrokken erbij, maar net als elke andere vereniging is 
de Doeclub een plek waar je bij hoort en altijd welkom bent.
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Op een woensdagmiddag theedrinken bij Joke, ze was 
net terug van haar gym uurtje waar ze iedere week 
naar toe gaat. Samen met ongeveer 15 andere dames.
 
Destijds was dit uurtje opgericht door stichting Mens en 
Werk, vorig jaar heeft SV Terwolde dit sportieve uurtje 
overgenomen. Ze sporten in de gymzaal bij school. De 
sfeer is goed en gezellig, ze hebben een lief en leed potje 
voor als iemand zoveel jaar getrouwd is of als iemand 
ziek is.

Op de hoek Molenweg – Everwijnstraat hadden haar 
ouders vroeger een bakkerij aan de Molenweg nummer 
24. Aangezien de concurrentie groot was in Terwolde, er 
waren in die tijd vijf bakkers, had de familie Kamphuis 
hooguit 1 week vakantie, later werden dat twee weken. 

Naast de bakkerij was er bij de woning een zaaltje welke 
voor allerlei doeleinden werd gebruikt, in haar jeugd zat 
hier de kleuterschool, maar ook het postkantoor en de 
bibliotheek. Er werd naailes gegeven en de drumband oe-
fende er. De familie Kamphuis had als één van de eersten 
telefoon in Terwolde, er werd dus vaak gebeld, ook voor 
andere mensen uit het dorp, dan moesten de kinderen van 
Kamphuis daar snel naar toe lopen om te zeggen dat er 
telefoon was.

Leerkrachten waar haar kinderen nog bij in de klas 
hadden gezeten kwam ze later weer tegen toen ze haar 
kleinkinderen naar school bracht, zoals juffrouw Lie-
ferink en juffrouw Bolhuis. Ook heeft Joke jaren in de 
oudercommissie van school gezeten toen haar kinderen 
op de Bongerd zaten.

Joke is van het doen. Van huis uit moest je bij de muziek, 
op ongeveer 14 jarige leeftijd heeft ze Bugel gespeeld, 
maar ze ging liever naar de gymnastiek en naar tafelten-
nis. Bij het tafeltennis werd er ook in competitieverband 
gespeeld. Meester ten Dam heeft het tafeltennis opgezet 
in Terwolde. Ook kon je in Terwolde korfballen, dit is 

opgericht door de heer Klaas Sijbrand. In hoogtijdagen 
waren er in Terwolde meer leden bij de volleybal dan bij 
de voetbal, er waren zes damesteams en drie herenteams. 
Ook Joke speelde volleybal, heeft trainingen gegeven en 
teams gecoacht. 10 jaar geleden is ze gestopt met volley-
bal, vanaf 2016-2017 geeft ze weer training en coacht ze 
het damesteam. Momenteel is er nog 1 damesteam en 1 
recreantenteam.

Joke is van het doen. Ook tijdens de vakanties met haar 
man. Geen zit vakanties, maar lekker fietsen en erop uit 
gaan. Samen met haar kinderen zijn ze ook veel op va-
kantie geweest naar o.a. Duitsland, de Ardennen en Texel.

Momenteel woont Joke samen met haar man Louis op 
de hoek Molenweg – Everwijnstraat, naast hen woont 
zoon Mark met zijn gezin, en naast Mark woont dochter 
Monique, ook met haar gezin. Een hecht gezin, mooi dat 
ze naast elkaar op de plek wonen waar Joke is geboren.

Vrogger



8

 Colofon
Aan deze Terwoldse Post 10-2021 
werkten mee:

Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink, 
Connie van Mourik en 
Annemarie Jager
Uit de natuur: André Karper

Opmaak en productie: 
Roman Reehuis en Stichting 
360graden Mens. Mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente Voorst

Met dank aan:
Stijn, Wil, Eva, Fiona, Marlies, 
Mireille, Sanne en Joke.

Abonneren
Verspreiding
De Terwoldse Post wordt bij abon-
nees thuis in de brievenbus bezorgd. 

Wil je de Terwoldse Post in je 
brievenbus ontvangen?

Dat kan! Abonneer je dan gratis, 
stuur een mail naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Insta:

Meedoen
Wil je meedoen aan het mogelijk 
maken van de Terwoldse Post?

Als redacteur, gastredacteur, vrij-
williger bezorgen, of denktank? 

Laat van je horen! 

Contact
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Donaties
De Terwoldse Post kan voortbestaan 
met behulp van donaties. Wil je een 
donatie doen? Mail dan even naar: 
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Uit de natuur
De komende maanden zijn er veel vliegende wintergasten 
in en om ons dorp te zien. Niet alleen die hele duidelij-
ke, zoals de ganzen, maar ook onze eigen tuinen worden 
deels bewoond door vogels uit het hoge noorden. Ik heb 
al eens geschreven dat de roodborst in uw tuin ’s winters 
niet dezelfde is als in de zomer. Onze broedvogels zakken 
vaak wat naar het zuiden en hun Scandinavische soort-
genoten nemen hier hun plek in. Dat geldt ook voor veel 
vinken. Vaak nemen die ook nog kepen mee, een bontge-
kleurde vink-achtige. 

Vogels die we alleen in de winter hier zien zijn o.a. 
Kramsvogels en Koperwieken. Beide zijn lijsterachtigen 
zijn gek op bessen. Dus mocht u in de hulst of meidoorn 
een “vreemde merel” zien, dan zou het maar zo één van 
die twee soorten zijn. De Koperwiek is wat kleiner dan 
een merel, heeft een duidelijke oogstreep en is roodachtig 
onder de vleugel. De Kramsvogel is groter en schuwer 
dan een merel en vaak in groepen te zien.

Ook zijn er in de winter veel meer Buizerds. Onze 
buizerds trekken niet echt weg maar worden aangevuld 
met exemplaren uit het noorden. Ze broeden hier niet en 
hebben daarom geen territorium nodig. 

Er passen er dus meer in een vierkante kilometer. Vandaar 
dat je er maar zo 4 of 5 bij elkaar op weidepaaltjes kan 
treffen. Buizerds zijn er van donkerbruin tot bijna wit.

Dat zo’n buizerd is een flinke roofvogel is laat de foto 
zien; vriendinnetjes Juuls en Mila, gebiologeerd door 
onze opgezette buizerd, gingen samen op de foto mét 
die buizerd.

terwoldsepost

terwoldsepost


