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Suus heeft voor ons Terwolde Deze keer in Onderneem ‘t zijn we
getekend in Kids. op bezoek bij de Steltenberg.

In Nieuws duiken we weer in ons
veelzijdige verenigingsleven

Welkom

Wat een mooie Terwoldse Post is ook deze 7e uitgave weer geworden. Met
mooie verhalen over Vrogger, gezelligheid in Nieuws en wie weet maak je
straks een ritje met de motor? Je leest het in het Oproepje van deze maand.

In Onderneem’t lezen we hoe een droom werkelijkheid werd. Kortom, ook
deze maand kregen we weer mooie verhalen van jullie binnen, blijf dat vooral
doen!

We zitten middenin de zomervakantie. Misschien blijf je thuis of trek je

eropuit, hoe dan ook, pak er een bakkie bij en geniet weer van deze Terwoldse
Post.

Heb je ook iets leuks te vertellen? Mail de redactie dan gewoon even: dorps-
contactpersoonterwolde@gmail.com. Nog geen abonnee? Mail dan je adres
even door.

Namens het hele team, veel leesplezier!

e ) —

Dorpscontactpersoon Terwolde

Wil je iets met ons delen?

Jouw verhaal in de Terwoldse
Post? Laat het weten. Stuur een mail
naar: dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Verspreiding

De Terwoldse Post valt gratis bij
liethebbers in de bus. Vind je ‘m
leuk? Geef je dan op voor een gratis
abonnement, of neem ‘m mee bij
een afhaalpunt in het dorp.



Vrogger

Vrogger:
tijdreizen met
Tony Leurink

Als je kon tijdreizen
dan zou Tony best
wel weer terug willen
naar zijn brommer
tijd. Rond zijn 16e
levensjaar jaar ging
hij, voor het eerst, sa-
men met zijn kame-
raden met de brom-
mer op vakantie naar
de Beerse Bulten in
Ommen.

Ook het uitgaan naar bijvoorbeeld Dieka van de Kruus-
weg in Markelo of naar andere uitgaansgelegenheden
ging allemaal met de brommer. De herinneringen opha-
lend had hij zijn eerste brommer, een echte Zundapp met
handversnelling - overgenomen van wijlen Appie Kies-
brink destijds zijn achterbuurman - en later kwam er een
Zundapp KS50.

Naast de vakanties en het uitgaan ging hij ook met de
brommer naar het Revius College in Deventer. Na de
schooltijd volgde de dienstplicht en moest hij het leger
in, lichting 80-6 die toen nog een echt loon kreeg in plaat
van zakgeld, wat daarna de maandelijkse vergoeding
werd.

Na een opleiding van 3 maand als telexist/vercijferaar op
de Elias Beeckman Kazerne in Ede werd hij gelegerd op
de Oranje Nassau Kazerne in Amsterdam. Ter herinne-
ring, er was in die periode in Amsterdam heel veel gedoe
met de krakersbeweging en braken er flinke rellen uit. De
diensttijd achter de rug ging hij aan het werk op de bouw
bij Intermontage, toen nog in loondienst bij zijn vader.

Als we nog verder terug in de tijd reizen komen wij uit
bij de geboorte van Tony. Geboren in Welsum, in een oud
bakhuisje vlakbij het oude voetbalveld van Welsum en
werd hij vernoemd naar zijn opa Toon Leurink, die des-
tijds nog woonden in het huisje naast het 2e voetbalveld
van SV Terwolde tegen de dijk aan.

Opa Toon, was na jaren te hebben gewerkt op de steen-
fabriek in Terwolde, fineerder geworden bij de Stokking
meubelfabriek in Terwolde, het huidige terrein van Inter-
montage. Vandaar dat sommige Terwoldenaren Tony ook
wel Toon noemen. Zijn ouders zouden een huurhuis krij-
gen aan de Koningin Wilhelminastraat nummer 6, echter
dit huis en ook de andere rijtjeshuizen waren ten tijde van
de geboorte van Tony in november 1961 nog niet gereed
om er in te kunnen trekken, vandaar dat het gezin eerst
nog een tijdje in Welsum heeft gewoond, maar hij voelt
zich desondanks op en top Terwoldenaar. Later kwamen

daar zijn zus Janette en broer Henry nog bij wat het gezin
compleet maakte.

Vrogger was Tony altijd buiten te vinden, er werd toen in
die tijd heel veel met zijn vader en kameraden gevist in
de Jssel, de wetering of het kanaal. Water heeft hem dan
ook altijd getrokken. Nu vindt hij het heerlijk om samen
met Géry te varen in Friesland, zijn tweede thuis. Immers
zijn moeder kwam uit Friesland en Tony ging daar in zijn
schoolvakanties altijd heen te logeren.

Hij leerde Géry rond zijn 19e jaar kennen tijdens een
stapavond bij discotheek Lafite in Heerde, waar Géry

ook woonde. Géry zat in die periode in opleiding bij

de marine op de kazerne eveneens in Amsterdam. Dat
zou betekenen na haar opleiding veel op zee te zijn, een
uitdagende baan. Het was toen min of meer kiezen tussen
de Marine of Tony, aangezien het tweetal nog steeds bij
elkaar zijn is de keus van Géry destijds duidelijk geweest.

Waar Tony oprecht trots op is zijn Kristel en Thomas, zijn
twee kinderen. Beide kinderen werken inmiddels volop
bij Intermontage met het doel om, als de tijd rijp is, het
stokje een keer over te nemen. Ook zetten beide kinderen
zich net als Tony in voor het verenigingsleven en voor het

dorp.

Met een grote glimlach kijkt hij terug naar de tijd dat hij,
zo jong als hij was, zijn eerste betaalde baantje had. Op
zaterdag werken bij Zwarthof in de groentetuin en ook op
het land, destijds aan de Everwijnstraat naast het voetbal-
veld. Er werd toen maar liefst twee gulden op een zater-
dag verdiend en die werden prompt aan het eind van de




middag bij de plaatselijke cafetaria weer uitgegeven aan
een lekker patatje met een frikandel. Na enige tijd voor
twee gulden op een zaterdag te hebben gewerkt werd de
moed verzameld om een loonsverhoging te gaan vragen
en het bedrag werd toen maar liefst met 50 cent verhoogd
en ook dat ging gelijk weer op aan lekkernijen.

Terugkijkend op deze tijd is het duidelijk dat het goed
is geweest om hard te werken voor je geld en is het een
goede leerschool geweest voor later.

Als Tony van zijn tijdreis avontuur weer terug is in het
heden denkt hij na over Terwolde ... “Terwolde is mijn
thuis. Wanneer ik bijvoorbeeld in het buitenland op
vakantie ga, dan ben ik na een paar weken weer blij als ik
naar huis kan gaan om de kerktoren van Terwolde weer te
kunnen zien.” Thuis in het mooie Terwolde waar hij kan
genieten van de kleine dingen van het leven.

Ter afsluiting zou hij zijn mede Terwoldenaren willen
meegeven dat we samen Terwolde leefbaar moeten
houden, dit gaat niet vanzelf, hier zal ieder op zijn eigen
manier een steentje aan bij kunnen dragen.

Met ferme groet, Tony Leurink

Ons Helpt Ons

Gevraagd:

Wie wil mij op weg helpen met maaien met de zeis?

Wat voor boom, welk blad? Wil je me leren het blad
slijpen en haren?

Anneke, Twelloseweg

Je hulp is welkom via een mail naar dorpcontactpersoon-
terwolde@gmail.com

Plaatje!

Dit plaatje is ingezonden door Hetty Uenk aan de Kraaigraafstraat. Jouw plaatje ook hier? Mail ‘m naar ons!




Kids!

Suus heeft voor ons Terwolde
getekend.

Herken je waar ze woont?

Suus 1s 5 jaar en woont hier samen
met haar vader, moeder en broertje.

Extra!

Juf Els en juf Lonneke namen afscheid bij
De Bongerd.

Els heeft 43 jaar in het onderwijs gewerkt waarvan meer
dan 20 jaar in Terwolde, ze gaat nu met pensioen.
Geniet er van!

Juf Lonneke gaat tuinen ontwerpen, veel groenplezier
gewenst!




Onderneem ‘t

-----
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We zijn op bezoek bij de Steltenberg aan de Bandijk
deze keer in Onderneem ‘t. Aan de keukentafel vertel-
len Berry en Heidi Bellert over hun plek.

Naast hun baan en natuurlijk gezin, verzorgen ze hun
gasten in de Steltenberg. Bewust kozen Berry en Heidi
Bellert niet voor een B&B maar vakantiehuis, een luxe

en fijne plek met eigen keuken en zelfs een sauna. ‘Zo
onderscheiden we ons van de vele andere mooie vakantie-
verblijven in de regio en gasten kunnen lekker hun eigen
gang gaan’.

Maar hoe is het ooit begonnen? Er was een droom... Ooit
fantaseerde Heidi over een theetuin op het erf, dat was
een beginnetje. Nu staat er een mooi vakantiehuis. Er ging
natuurlijk een heel verhaal aan vooraf... Heidi, geboren op
deze plek aan de Bandijk 21, verhuisde met haar ouders
mee naar het dorp. Ze wist dat afscheid nemen onnodig
was: ‘Ik kom hier ooit weer terug’.

In die tijd was de boerderij bepaald niet comfortabel,
daarom trokken mijn ouders naar het dorp. Het voorhuis
van de boerderij werd verhuurd. Op een goed moment
ging Heidi op kamers in Deventer en Apeldoorn en leerde
ze Berry kennen.

Rond 1993 wilden we samenwonen. Waarom niet in de
boerderij?, vroeg iemand het stel. Er moest veel gebeu-
ren, de plek leek meer op een boerenschuur met erf. “We
hadden nog niks, om dan te beginnen aan iets met zoveel
onderhoud, dat was een brug te ver. We kochten toen een
huis in Apeldoorn. Maar na een paar jaar begon het te
kriebelen en toevallig kwam de boerderij vrij. Mijn ouders
zeiden toen, ga eerst maar eens huren en ervaren hoe het
is. Bevalt het na een jaar, dan blijven jullie. Zo geschiedde
in 1997°.

Na veel plannen maken begon de verbouwing al in 1998,
kamer voor kamer, het dak werd vervangen, klaar om er
goed te kunnen wonen. Het woonhuis was klaar, maar er
was meer op het erf, zoals de schuur die nu de Steltenberg
is. Onderin waren de koeienstallen, deuren waren verrot,
de bovenkant was zo goed als weg.

De Gemeente Voorst kwam in 2003 met een plan, het
Belvoir project. Dit strekte zich o.a. uit langs het aange-
zicht van de IJssel met als doel plekken aantrekkelijker te
maken om bijvoorbeeld meer toeristen naar de streek te
trekken. Ze konden meedoen als er een landschappelijk
plan ingediend werd.

Het idee ontwikkelde zich van theetuin tot vakantiewo-
ning, als rode draad vroegen we onszelf steeds af: ‘Is het
haalbaar, hoe kunnen we dit doen, welke middelen zijn
er voor nodig, ligt het dicht bij onszelf? Je moet er wel
plezier in hebben, het moet dicht bij jezelf liggen, dan
blijft het leuk, dan geeft het ook voldoening. Daar doe je
het toch vooral ook voor!’

Om ons heen waren er ook ideeén, we besloten een totaal-
plan te maken, samen met landschapsbeheer Gelderland.
Het project liep zo’n 10 jaar, maar toen konden we ook
met trots naar het resultaat kijken. Met Kerst 2011 gingen
we voor het eerst open. En met succes, het heeft onze
verwachtingen overtroffen. Veel mensen komen van deze
plek genieten.’

Het stel haalt er voldoening uit gasten zich thuis te laten
voelen in het vakantiehuis. ‘Een huiselijke sfeer, ver-

se bloemen, mooie inrichting...” Soms in de zomer een
drankje met de gasten op het terras. We zijn het hele jaar
open, er komen hier stellen, gezinnen met jonge kinderen,
vriendinnengroepen - soms voor een workshop die we
hier ook wel geven. Het geheel heeft onze verwachtingen
overtroffen!

Ondernemer in Terwolde? Vertel je graag wat over jouw bedrijf? Stuur een mailtje en we hangen aan
de telefoon voor een artikel hier op deze plek in de Terwoldse Post!




Het verenigingsleven, een onmisbaar onderdeel van
ons leven en zo ook in ons dorp. In Nieuws! duiken we
in ons veelzijdige verenigingsleven en laten je als lezer
kennis laten maken met de vele aspecten hiervan.

Het verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van ons
sociale leven. We komen samen om ons te verenigen,
samen te voegen. Om samen onze hobby uit te oefenen of
samen komen voor de gezelligheid.

Deze keer zijn we op zoek gegaan naar de betekenis van
het samenkomen, elkaar ontmoeten. Waar kun je het
antwoord hierop beter vinden dan bij de vereniging waar
elkaar ontmoeten hét doel is.

We zijn op bezoek bij Minie van Rijssen, één van de drij-
vende krachten achter De Ontmoeting.

“Er was behoefte aan ‘vertier’ voor de ouderen van
Terwolde. De spelletjesochtend werd opgeheven en men
vond dat er iets moest worden georganiseerd om samen
te komen, elkaar te ontmoeten.” Minie is vanaf het eerste
begin betrokken geweest bij de oprichting. In 2015 werd
de eerste Ontmoeting georganiseerd. Maar niet alleen
voor de ouderen uit Terwolde maar voor iedereen die
graag andere mensen ontmoet en van gezelligheid houdt.

“Van het begin af aan komen er gemiddeld tussen de 30
en 40 mensen op de vrijdagmiddag bij elkaar. We zijn
open van 14:00u tot 17:00u maar gedurende de middag
komen en gaan mensen.” Minie moet lachen als ze aan
Jan Lubberts denkt: “Hij kwam altijd aan het einde van
de middag want hij wilde na de teil (douche) lekker een
borrel drinken en gezelligheid op de vrijdagmiddag”.

Het doel om elkaar te ontmoeten is een leuke middag
zonder verplichtingen. Er worden spelletjes gedaan,
er is een ‘proattafel” en natuurlijk worden de laatste
dorpsnieuwtjes uitgewisseld.

De drempel is laag, er hoeft geen contributie of entree
betaald te worden. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Op verschillende momenten in het jaar wordt er met
elkaar gegeten.

Dan wordt er wel € 7,50 per persoon gevraagd. Minie:
”Er wordt dan gekookt door bezoekers zelf. Lekkere
kruutmoes of stamppot. Deze middagen zijn altijd zo
gezellig.”

Het Coronavirus houdt al 1,5 jaar de mensen thuis op
vrijdagmiddag. In deze tijd werd de betekenis van het
elkaar ontmoeten nog eens benadrukt. Ze zijn begonnen
met ‘Hey ’t al heurt?” maar inmiddels is het is veel meer
dan een plek waar nieuwtjes worden uitgewisseld.

“De Ontmoeting wordt georganiseerd door vrijwilligers
en daar hebben we er nog wel een paar van nodig want
zonder mensen kun je niet ontmoeten!”

Je hoeft niet eerst in ‘de teil” te hebben gezeten, maar
voor gezelligheid en een borrel is iedereen welkom.
Vanaf 4 september hoopt De Ontmoeting weer de deuren
te openen. Loop gewoon eens binnen en ontmoet elkaar.
Info via dickvrijssen1946@gamil.com

Doe je mee?

Heb je zin om mee te schrijven
aan de Terwoldse post?

Als redacteur, gastredacteur, vrijwillig
bezorger, of denktank?

Laat van je horen!
Neem contact op met:
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com

Niet vergeten he! Geef je naam en adres door via
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com en je

kunt elke editie Terwoldse Post blijven genieten
van alle mooie, leuke verhalen!




Home Sweet Home

Het geeft haar een voldaan gevoel. Ze voelt zich zelfs ver-
antwoordelijk voor het afval wat er ligt als ze een keer niet
kan. Ook tijdens de landelijke opschoondag draagt Inge
haar steentje bij. Samen met haar man heeft ze de (lande-
lijke) app verbeterdebuurt.nl ontdekt. Via deze app kun je
plekken doorgeven waar bijvoorbeeld afval gedumpt is of
iets kapot is.

“Wanneer iedereen tijdens zijn dagelijkse wandeling het
zwerfafval meeneemt, kunnen we met elkaar ons dorp
mooi en schoon houden.”

In deze Home Sweet Home vertelt Inge Koch, elke
dag doet ze even een wandelrondje over haar favoriete
Bandijk.

Het deel achter de Matanze vindt Inge het mooist. De rust,
het uitzicht. Toch kon ze er een paar jaar geleden niet meer
zo van genieten tijdens ‘haar rondje’. “De rotzooi op het
kleine stukje stoorde me ontzettend. Ik vind het zo zonde
van dit mooie stukje Terwolde.”

Enkele jaren geleden is Inge begonnen met het opruimen
van zwerfafval. Ze belt met de gemeente Voorst en krijgt
een grijper, handschoenen en vuilniszakken. Het verzamel-
de afval mag ze in vuilniszakken bij de prullenbak naast
het bankje neerzetten. De gemeente haalt het verzamelde
afval daar op. “Het is wel jammer, en zelfs een beetje
vreemd, dat de gemeente een tijd terug de prullenbak bij
het ene bankje op dit stuk heeft weggehaald. Je ziet ge-
woon dat er hier meer ligt dan op de andere delen.”

Oproepje

Het is de trots van Robbie Wanrooij: de BMW
69S zijspan. Hij gunt iemand een VIP ritje, ben jij
diegene?

Hij erfde hem van zijn vader die de zijspan nieuw kocht
in 1968. Ooit erft ook zijn zoon de zijspan weer. Op de
belofte aan zijn zoon kreeg hij de reactie: “Krijg ik dan
ook je tandenborstel?”

Je hebt geen tandenborstel nodig, maar speciaal voor de
lezers van de Terwoldse Post biedt Robbie een rit aan in
deze oldtimer. Je bent op tijd weer thuis. Lijkt het je leuk
om dit eens mee te maken of gun je iemand anders een
leuke rit?

Geef het dan door via dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com en wij loten de gelukkige eruit.




Uit de natuur

Met alle berichten over de overstromingen en de IJssel
die, hoogst uitzonderlijk, in juli buiten haar oevers
treedt, krijg ik regelmatig bezorgde berichtjes en
telefoontjes.

Gaat het allemaal wel goed? Houden jullie wel droge
voeten? Gelukkig staat ons huis hoog op de terp, waar-
door de ‘overlast’ voor ons alleen maar mooie plaatjes
oplevert.

Ondanks de hevige regenbuien is er echter nog steeds
sprake van een daling van de grondwaterspiegel. De
droogterecords en regenrecords lijken elkaar de laatste
jaren af te wisselen. Als milieukundige kan ik gaan uit-
weiden over de oorzaken van de steeds grilliger wordende
natuurverschijnselen, maar het is toch veel interessanter
om te kijken wat we er zelf aan kunnen doen?

Verdroging in de bebouwde omgeving is immers vanuit
de vele m2 bebouwing en verharding goed te verklaren.
Doordat we ons regenwater via het riool afvoeren komt
het niet meer in de bodem terecht, waardoor de grond-
waterspiegel daalt. Doordat we dit water via het riool
afvoeren, komt het in het oppervlaktewater terecht, met
alle recente gevolgen van dien.

Om verdere overlast te voorkomen zullen we ons moeten
aanpassen, ook wel ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Deze
aanpassing is erg simpel: leidt het regenwater van je dak-
goten direct naar de bodem en breng de oppervlakte van
je bestrating terug. Dit geeft ook ruimte voor meer groen
en bloemen en dus biodiversiteit in je tuin. Je voorkomt
hiermee de afvoer van regenwater naar het oppervlakte-
water en je draagt bij aan het voorkomen van verdroging
en overlast bij hevige regenval.

Jurgen Pijpker

Colofon

Abonneren

Aan deze Terwoldse Post 7-2021
werkten mee:

Verspreiding

De Terwoldse Post wordt bij abon-

Wil je meedoen aan het mogelijk
maken van de Terwoldse Post?

nees thuis in de brievenbus bezorgd.

Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink en
Connie van Mourik

Redactie Uit de natuur:

Wil je de Terwoldse Post in je
brievenbus ontvangen?

Als redacteur, gastredacteur, vrij-
williger bezorgen, of denktank?

Laat van je horen!

Jurgen Pijpker

Opmaak en productie:

Roman Reehuis en Stichting
360graden Mens. Mede mogelijk
gemaakt door Gemeente Voorst

Met dank aan:
Tony, Hetty, Suus, Berry, Heidi,
Minie en Inge

Dat kan! Abonneer je dan gratis,
stuur een mail naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Insta:

{A}terweldsepost

O,

terwoldsepost

Contact
dorpscontactpersoonterwolde(@
gmail.com

Donaties

De Terwoldse Post kan voortbestaan
met behulp van donaties. Wil je een
donatie doen? Mail dan even naar:
dorpscontactpersoonterwolde(@
gmail.com



