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Demi vertelt in Trots! over haar pas-
sie voor voeding en lekkers bakken!

Peter heeft een prachtig poffertjes 
avontuur, lees het in Onderneem ‘t.

Heidi deelt Uit de natuur een mooie 
wandelroute met ons. In de benen!
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5 - 2021  |  neem een gratis abonnement of neem mee bij een afhaalpunt   |   www.terwoldsepost.nl 

In je handen de vijfde Terwoldse Post alweer! Dit is de eerste editie die alleen 
bij abonnees in de brievenbus valt. Op diverse plekken in het dorp kan ook 
een exemplaar meegepakt worden natuurlijk. 

Ook deze keer kwamen enthousiaste vrijwilligers weer in de benen voor de 
bezorging, dank allen! En dank gaat tevens uit naar alle mooie verhalen die 
we binnen krijgen, jullie verhalen! 

Zo vertelt Demi vol enthousiasme over haar passie in Trots! Peter neemt ons 
mee in zijn Onderneem’t avontuur. Heidi heeft een mooie wandeling voor 
ons Uit de natuur en Piet vertelt over het orgel in Vrogger. Enfin, bakkie 
erbij en lees ‘m lekker door, er staat nog veel meer leuks in!  

Heb je ook iets leuks te vertellen? Mail de redactie dan gewoon even: dorps-
contactpersoonterwolde@gmail.com. Nog geen abonnee? Mail dan je adres 
even door.  

Namens het hele team, veel leesplezier!

Dorpscontactpersoon Terwolde

VOLGONS OOKONLINE!

2 5 8

Wil je iets met ons delen? 
Jouw verhaal in de Terwoldse 
Post? Laat het weten. Stuur een mail 
naar: dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com 

Verspreiding
De Terwoldse Post valt gratis bij 
abonnees in de bus. Vind je ‘m leuk? 
Geef je dan op voor een gratis 
abonnement, of neem ‘m mee bij 
een afhaalpunt in het dorp.
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Trots! Young at heart

Ik ben Demi Grouwstra, 20 jaar oud en woon al die 
jaren al in dit dorpje. Mijn schoolcarrière ooit begon-
nen aan de Bongerd hier in het dorp. Erna het VWO 
afgerond en inmiddels een échte ‘’Corona-laptop-stu-
dent’’ aan de HAN in Nijmegen. 

Ik studeer Voeding & Diëtetiek, omdat ik voeding ont-
zettend interessant vind. Het is verbazingwekkend wat 
voeding met je prestaties doet, met je gezondheid, met je 
gestel en ... zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik wil hier 
álles over weten en deze kennis in de toekomst overbren-
gen op anderen door bijvoorbeeld coaching. Ook sport ik 
graag, een echte uitlaatklep. Ik vind het een uitdaging om 
te trainen, grenzen te verleggen om vervolgens te denken: 

‘huh, hoezo lukte me dit toen niet?’. Ik leer zo super goed 
op mezelf te reflecteren. 

Naast sporten is mode een échte passie, zo werkte ik 
een aantal jaar bij Piet Zoomers en veel mensen stylde. 
Momenteel doe ik dit bij de ARO in Oene. Het geeft 
me goede energie dat mensen zich lekker voelen in hun 
kleding en toch net éven met iets anders dan anders naar 
huis gaan, vanwege mijn hulp. Mensen zijn me dankbaar 
en lopen met een dikke glimlach en tas vol kleding de 
winkel weer uit, daar word ik gelukkig van. 

Doordat ik voeding zo interessant vind, bak ik (met name 
in de Corona-periode) thuis veel. Familie, vrienden en 
kennissen proefden regelmatig mijn zelfgemaakte bana-
nenbroodjes, granola’s en taartjes. Ze vroegen me keer op 
keer waarom ik dit niet ging verkopen, want ‘’zó lekker 
vonden ze het in de supermarkt nóóit.’’ ‘Ja, maar... bla 
bla’,  was in eerste instantie mijn reactie. Tot ik op een 
moment dacht: ‘ja, maar waarom eigenlijk ook niet?’ Ik 
ging gelijk prijslijsten maken, kocht papieren zakjes in 
(omdat ik geen plastic wil gebruiken) en ging delen via 
sociale media. 

Dit is +/- 1,5 jaar geleden en tot vandaag de dag loopt 
het, bizar, maar ik ben zo dankbaar voor alle klanten! Ik 
bak met liefde, ook voor jou, dus mocht je wat lekkers op 
mijn prijslijst zien staan, neem gerust contact met mij op! 
Dit kan door te mailen: demi_1410@hotmail.com

Oproepje
Mooie bloemen, lekkere jam, vers fruit, walnoten, 
verse eitjes, op de tafeltjes en kraampjes langs de weg 
in het gebied van Terwolde is er altijd wel wat leuks of 
lekkers te vinden. 

Onze vruchtbare grond geeft soms zoveel, dat het veel 
meer is dan wij zelf kunnen gebruiken, des te leuker om 
dat te delen met anderen. De geldpotjes geven blijk van 
vertrouwen in de medemens, en dat wordt ook door de 
bezoekers weer gewaardeerd. Ik heb nog nooit meege-
maakt dat dat het mis is gegaan.

Dit is een oproep aan iedereen die zo’n kraampje of ta-
feltje heeft, of iets anders aanbiedt dat past bij deze vorm 
van kleinschaligheid. Het idee is om een leuk overzicht te 
maken van de kraampjes. Afhankelijk van de hoeveelheid 
reacties kan ik een landkaart of een boekje maken van 
wat waar te vinden is, die wij weer kunnen delen binnen 
Terwolde. 

Lijkt het je leuk mee te doen? Dan ontvang ik graag wat 
informatie, zoals:

•	 Een leuke foto van je kraampje / tafeltje /….
•	 Een korte omschrijving van wat er (normaal gespro-

ken) wordt verkocht
•	 Een korte omschrijving hoe vaak je kraampje aan de 

weg staat of in welk seizoen.
•	 En het adres natuurlijk.

Mail het naar peter.ros@live.nl. Afgeven mag ook op de 
Hoevenallee 2 in Terwolde. Eventuele vragen zijn natuur-
lijk ook van harte welkom.

Alleen in het weekend met mooi weer staat ons kraampje 
langs de straat aan de Hoevenallee. Met nu walnoten, in 
het voorjaar jam en soms verse moestijnproducten. Net 
wat het seizoen brengt.
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Home Sweet Home 
moois te delen ontvangen we sinds 2 jaar gasten via Air 
B&B en Vrienden op de fiets. 

In de Corona-tijd werken we veel thuis en dan waardeer je 
misschien een fijne plek nog wel meer. Het dorp heeft een 
supermarkt, huisarts, garage en kapper. Natuurlijk is er de 
basisschool die ook levendigheid aan het dorp geeft, net als 
het verenigingsleven. We doen daar zelf niet veel aan mee, 
maar genieten er wel van. 

Volgend jaar mei gaan we met pensioen. We hebben het 
plan met onze cabrio en tentje op reis te gaan. Zo bezoeken 
we dan ook weer onze familie in Noorwegen en Ierland.

Sinds augustus 2015 zijn ze de bewoners van Cafe De 
Klok: Martine en Wim Huurnink. Martine is dialyse 
verpleegkundige en Wim IT adviseur, beiden in het 
ziekenhuis in Zwolle.

Martine is opgegroeid in Beekbergen en Wim is geboren in 
Deventer en op jonge leeftijd verhuisd naar Hengelo (Ov). 
In 1981 hebben we elkaar leren kennen in het zusterhuis in 
Zwolle. We zijn in 1984 getrouwd en 3 dochters wonend in 
het westen van het land. Ook van de 2 kleinkinderen genie-
ten we volop en van Lincah, onze zwarte herdershond.

We verkochten ons huis in het centrum van Zwolle, uitkij-
kend naar een boerderijtje met veel grond rondom. Ineens 
kwam Café De Klok op ons pad. Geen klein boerderijtje 
en ook niet buitenaf. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Wat een locatie met op de achtergrond de middeleeuwse 
Cosmas en Damianus kerk. Eerst hebben we bij Mike op 
het terras een uitsmijter gegeten en daar de sfeer van het 
dorp geproefd. Het voelde als thuis komen. 

Elke dag is genieten en we voelen ons bevoorrecht in dit 
huis met zoveel historie te wonen. Als tuinliefhebbers was 
onze wens een tuin rondom het huis. Creatief als Martine 
is, werkt ze in de tuin aan een mozaïek. De Bandijk, IJssel 
en Klompenpaden zijn favoriet, we wandelen dan ook 
graag met de hond door de prachtige natuur. Om al dit 

Plaatje!
Dit mooie plaatje werd ingezonden door Jurgen Pijpker. Jouw plaatje ook hier? Mail ‘m naar ons!
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Kids!



Onderneem ‘t 
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Met boter en suiker... Al jaren was ik van plan iets 
te gaan doen met poffertjes. In de jaren ‘70 werkte 
ik als kok bij Alberts Corner, AC restaurant, aan de 
Oude Gracht in Utrecht. Naast hamburgers kinder- en 
toeristen-menu’s bakte ik daar poffertjes, en vraag me 
niet waarom maar ik had iets met poffertjes. Het idee 
om daarmee ooit iets te gaan doen ontstond in die tijd.

Vervolgens werkte ik als leerling kerkorgelbouwer, 
timmerman in nieuwbouw renovatie bouw, als interieur-
bouwer, lijstenmaker en bijna 30 jaar als psychiatrisch 
verpleegkundige. 

Maar de droom om ooit een eigen poffertjeskraam te 
hebben bleef door mijn hoofd spoken. Nadat ik tijdens 
een vakantie in Zweden op een zomermarkt twee Neder-
landers met een poffertjeskraam zag begon het weer te 
kriebelen. En in 2011 besloot ik mijn eigen kraam te gaan 
maken, maar dan wel een met een nostalgische, of zo u 
wil kitscherige, uitstraling. 

Hoe bouw je een kraam, hoe zit het met de kamer van 
koophandel, de warenwet, vergunningen om op straat 
poffertjes te verkopen? Geen idee, maar ik besloot om 
desondanks maar gewoon te beginnen.

Ik kocht een kleine bakfiets, bestemd om twee kinderen 
mee te vervoeren, een mooie koperen bakplaat, een para-
sol, het wit katoenen doek werd rood geverfd, een muziek 
installatie ingebouwd en om ‘t geheel af te maken werden 
er mooie rode lampenkapjes aan de parasol gehangen. 

Een jaar lang zag mijn woonkamer er uit als een werk-
plaats en langzaamaan ontstond er een kraam. Mijn zoon 
herinnert me nog wel eens aan de tijd dat er door de hele 
woonkamer onderdelen rondzwierven die later de pof-
fertjesfiets gingen vormen. Mijn ervaring als timmerman 
kwam hier goed van pas.

Nu de kraam mooi aangekleed was vond ik dat ik als bak-
ker in stijl gekleed moest zijn, dat betekende het aanschaf-
fen van een klassieke koksbuis maar dan wel met rode 
knopen, een rode koksmuts, keurige zwarte schoenen met 
rode veters. Na wat oefening thuis schreef ik me in voor 
de eerste markt, spannend, maar het ging goed.

Al tien jaar lang bak ik poffertjes, voornamelijk op ver-
jaardagen, bedrijfsfeesten, scholen, verzorgingshuizen en 
enkele markten, zoals de Anton Pieck kerstmarkt in Olst. 
En spijt van dit initiatief heb ik niet, steeds geniet ik er 
weer van om op weg te gaan naar de gelegenheid waar ik 
mensen blij kan maken met mijn poffertjes. Mijn droom 
heb ik gevolgd, en nog steeds ben ik blij dat ik dat heb 
gedaan.

Peter Mulder, ‘Piet’s Poffertjes’

Ondernemer in Terwolde? Vertel je graag wat 
over jouw bedrijf? Stuur een mailtje en we hangen 
aan de telefoon voor een artikel hier op deze plek in 
de Terwoldse Post!

Ons Helpt Ons
Voor elkaar, met gesloten beurs
GEVRAAGD

Wie heeft in de tuin een teveel aan kleigrond minnende 
planten? Zoals Geitenbaard, Zonnekruid of Rudbeckia, 
Pluimpapaver, Sering. Ik hou me aanbevolen. Wil je wat 
kwijt, mail dan even naar de redactie: dorpscontactper-
soonterwolde@gmail.com
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Nieuws!

Het verenigingsleven, een onmisbaar onderdeel van 
ons leven en zo ook in ons dorp. In Nieuws! Duiken we 
in ons veelzijdige verenigingsleven en laten je als lezer 
kennis laten maken met de vele aspecten hiervan.

Wat wanneer je, als voorzitter, opeens ‘werkgever’ 
wordt? En hoe is het om als professional te werken met 
mensen die ‘slechts’ hun hobby uitoefenen?
Voor de antwoorden hierop hebben we Tom Korderijnk 
en Alike Jonkman van muziekvereniging Ons Genoegen 
bij elkaar aan tafel gezet. Hij de nieuwbakken voorzitter 
en zij de ervaren dirigent.

“Toen ik nog alleen lid was heb ik er nooit over nage-
dacht dat we als vereniging ook werkgever waren. En al 
helemaal niet hoe het voor onze muzikaal leiders zou zijn 
om met hobbyisten te werken.” Op de vraag hoe Tom 
Korderijnk zijn rol als werkgever ziet moet hij echt diep 
nadenken. Als gewoon bestuurslid heeft hij ook nooit de 
druk ervaren als werkgever. Nu als voorzitter vindt hij dat 
best spannend en soms ook wel confronterend. “Ik zie het 
niet echt als rol, meer als een taak die bij het voorzitter-
schap hoort.” 

Alike Jonkman werkt al meer dan 25 jaar als dirigent bij 
verschillende verenigingen. Zij ziet het meer als amateur 
versus professional. “Dat is iets waar ik altijd rekening 
mee houd. Ik weet dat de muzikanten vaak pas een paar 
weken voor een concert hard aan het werk gaan. Maar 
ook de weken daarvoor moet ik de repetities zo indelen 

dat er wat gedaan wordt en dat er vooruitgang is.” 

Dat het een wisselwerking is beamen beiden. De kracht 
is om samen het uiterste uit de muzikant te halen. “Maar 
dit altijd op het muzikale niveau van de persoon zelf.” 
Alike vindt het jammer dat er geen aandacht aan dit as-
pect wordt geschonken binnen de opleidingen. “We leren 
puur de muzikale aspecten van ons vak, maar het sociale 
en pedagogische aspect wordt niet behandeld. Dit leer je 
door ervaring.” Tom vult aan “Dat is dan ook de reden 
waarom wij altijd op zoek gaan naar een dirigent/instruc-
teur die echt bij onze vereniging past.” 

Het besef dat je als vereniging mede verantwoordelijk 
bent voor het inkomen van je dirigent kwam tijdens de 
corona-crisis. “De beslissing dat we Alike gingen door-
betalen terwijl we niet mochten repeteren was best een 
lastige binnen het bestuur. We moesten als cultuurvereni-
ging toch ook zakelijk naar onze vereniging kijken. ” 
Het verenigingsbelang staat altijd voorop, maar de (mu-
zikale) inbreng van de muzikaal leiders is altijd leidend. 
“We verwachten dat zij daar de leidende rol in nemen. 
Daar betalen wij hen tenslotte voor.” lacht Tom Korde-
rijnk.

Wil je meer weten over een muzikale opleiding? 
Neem dan contact op via info@onsgenoegenterwolde.nl. 
De meeste professioneel muzikanten zijn begonnen bij 
een vereniging zoals Ons Genoegen.

Niet vergeten he! Geef je naam en adres door via 
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com en je 
kunt elke editie Terwoldse Post blijven genieten 
van alle mooie, leuke verhalen!
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In Terwolde is de dorpskerk een markant punt. His-
torisch het centrum van het dorp. Misschien weten 
we het wel, maar de naam van de kerk is Cosmas en 
Damianus kerk en die dateert uit de 13e eeuw.

In de kerk bevindt zich een historisch waardevol en heel 
mooi kerkorgel. Dit orgel is het eerste orgel dat geheel 
onder verantwoordelijkheid van de destijds bekende 
orgelbouwer Naber uit Deventer werd gebouwd. Het is 
in 1827 gebouwd en door Gerrit Noordink, koopman 
in Deventer, aan de kerkelijke gemeente van Terwolde 
geschonken. 

Deze Gerrit Noordink was geboren op 14 december 1768 
en overleden op 21 november 1839 in Terwolde. Hij 
woonde op het buiten Sorghvliet aan de Bandijk. Dit is 
niet het huidige huis: tot 1847 stond er een ander land-
huis. De reden waarom het orgel werd geschonken was: 
‘De kerk heeft een stuk grond aan hem verkocht dat lag 
tussen al zijn landerijen, zodat het toen een aaneengeslo-
ten geheel werd’. En in zijn testament stond: ‘Een schen-
king van 3000 gulden om uit de interesten de traktemen-
ten van den organist en orgeltrapper, benevens de kosten 
van het stemmen te bestrijden’.

Uit de Arnhemsche Courant, 29 September 1827, vin-
den we dit over het orgel: De dag van heden was voor 
de Hervormde gemeente alhier een ware feestdag. Op 
denzelven werd het fraaije orgel, hetwelk de heer Gerrit 
Noordink, voormalig koopman te Deventer (welke in 
deze gemeente een landgoed bezit), aan ons heeft ten 
geschenke gegeven, op eene gepaste wijze tot de dienst 
des Allerhoogsten ingewijd. …Dit schoone pronkstuk 
werd vervaardigd door den heer C.F.A. Naber, orgelma-
ker te Deventer, die niets heeft gespaard, om hetzelve zoo 
wel inwendig als uitwendig eene volkomenheid te geven, 
welke niets te wenschen overlaat. Het werd naauwkeurig 
geëxamineerd en bij gelegenheid der inwijding bespeeld 
door de bekwame hand van den heer van der Dussen, 
organist van de Bovenkerk te Kampen, die zijne taak op 
eene uitmuntende wijze volvoerde, en daardoor op nieuw 
proeven gaf van dat verheven kunsttalent, waardoor Zijn 
Ed. reeds lang van eene gunstige zijde is bekend geweest. 
In den namiddag van dezen dag werden wij door Zijn Ed. 
onthaald op een keurig orgelconcert, hetwelk, en door de 
kenze der stukken, en door het meesterlijke der uitvoe-
ring, ieders verwachting verre overtrof.

Dit jaar is het waardevolle Naberorgel in de periode van 
januari – mei helemaal gerenoveerd door middel van een 
grote onderhoudsbeurt. Deze is uitgevoerd door Orgelma-
kerij Reil uit Heerde. Op 21 mei is de renovatie technisch 
opgeleverd en op 1ste Pinksterdag (23 mei) werd het 
orgel weer opnieuw in gebruik genomen in de zondagse 
kerkdienst. Het werd enthousiast bespeeld door Rianne 
Beumer, één van de vaste organisten van de dorpskerk.

Het Naberorgel heeft een schitterende klank. Door de 
vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) wordt de speciale klank van het Ter-
woldse orgel bestempeld als een mix van Franse en Oost 
Nederlandse invloeden. Het is de bedoeling dat tijdens 
de Open Monumentendag op 11 september 2021 speciaal 
aandacht wordt besteed aan het gerenoveerde Naberorgel. 
Het orgel beluisteren? Dat kan via de kerkdiensten die 
online te volgen zijn via YouTube Kerk Terwolde.

Piet Winterman

Vrogger
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 Colofon
Aan deze Terwoldse Post 5-2021 
werkten mee:

Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink en 
Connie van Mourik
Redactie Uit de natuur: 
Heidi Kamphuis

Opmaak en productie: 
Roman Reehuis en Stichting 
360graden Mens. Mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente Voorst

Met dank aan: Demi, Peter, Martine 
en Wim, Jurgen, Julie, Peter, Tom, 
Alike en Piet.  

Abonneren
Verspreiding
De Terwoldse Post wordt bij abonnees 
thuis in de brievenbus bezorgd. 

Wil je de Terwoldse Post in je 
brievenbus ontvangen?
Dat kan! Abonneer je dan gratis, 
stuur een mail naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Insta:

Meedoen
Wil je meedoen aan het mogelijk 
maken van de Terwoldse Post?

Als redacteur, gastredacteur, vrij-
williger bezorgen, of denktank? 

Laat van je horen! 

Contact
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Donaties
De Terwoldse Post kan voortbestaan 
met behulp van donaties. Wil je een 
donatie doen? Mail dan even naar: 
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Uit de natuur
Klompenpad Tuylermarkerpad, 11km. De rustende 
landman kijkt vanaf zijn omgedraaide stoel over het 
kerkplein. Hier begint het klompenpad Tuylermarker-
pad. 

Via de Dorpsstraat loop je richting Landgoed de Matanze 
en buig je af naar de Twelloseweg. In de Kuiperstraat ga 
je vrijwel direct naar rechts het terrein op van Landgoed 
Zorgvliet. Hier loop je heerlijk door het groen. De route 
gaat verder langs het toevoerkanaal richting de IJssel.

Op de Bandijk staat het gemaal genoemd naar een burge-
meester van Twello en hij was ook actief in het waterbe-
heer. Zijn naam is Mr. A.C. Baron van der Feltz. Langs 
de andere kant van het kanaal ga je weer naar beneden en 
loop je richting de Wiek.

Voor de Haverkampsweg passeer je een heg van cul-
tuur-historische waarde. Het is een vlechtheg. Deze 
meidoornheg wordt steeds verder gevlochten en is een 
toevluchtsoord voor vogels en insecten. Nu wandel je 
weer naar de Bandijk en daar kun je vlak langs de IJssel 
lopen. Hier heb je mooi zicht op Deventer.

Landinwaarts slingert de route zich door het akkerland. 
Het is een mooi traject dat je terug brengt naar de Haver-

kampseweg. Via de Spekhoek loop je door het Droef (zie 
foto) naar het kanaal. Je vervolgt de Zeedijk langs de Ter-
woldse Wetering. Tegenover de boerderij de Doevendans, 
ga je een onverharde landweg in, tussen de velden door. 
Daarna loop je achter de bebouwing van Terwolde langs. 
Het laatste gedeelte loop je in tegengestelde richting de 
Dorpsstraat over.

Heidi Kamphuis

terwoldsepost
terwoldsepost


