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Peter en Christine vertellen over hun 
fijne plek in Home Sweet Home

In Onderneem ‘t vertelt Evelien over
wat haar drijft in haar praktijk. Lezen! 

Op visite bij Teunis de Graaf, hij 
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De Terwoldse Post, de zesde editie alweer! We zijn er trots op en blij mee 
dat dé dorpskrant voor alle inwoners van Terwolde met veel enthousiasme 
gelezen wordt. 

Deze Terwoldse Post is weer mooi gevuld, samen met de mensen die hun 
bijzondere, leuke en inspirerende verhalen met ons hebben gedeeld. 
Zo kun jij er onder het genot van een bakkie mooi van genieten. 

In Trots! vertelt een supergezellig vriendengroepje over hun vriendschap. 
Evelien inspireert ons met haar verhaal over de stap naar ondernemen in 
Onderneem ‘t en we gaan op visite bij Teunis in Vrogger.

Lees je mee? 

Namens het hele team, veel leesplezier!

Dorpscontactpersoon Terwolde

Wil je elke maand een momentje voor jezelf met leuke Terwoldse verhalen? 
Neem een abonnement en je krijgt elke editie van de Terwoldse Post in je 
brievenbus. Wil je supporten? Donaties zijn van harte welkom. Geef je naam 
en adres door via: dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com

VOLGONS OOKONLINE!

3 5 7

Wil je iets met ons delen? 
Jouw verhaal in de Terwoldse 
Post? Laat het weten. Stuur een mail 
naar: dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com 

Verspreiding
De Terwoldse Post valt gratis bij 
liefhebbers in de bus. Vind je ‘m 
leuk? Geef je dan op voor een gratis 
abonnement, of neem ‘m mee bij 
een afhaalpunt in het dorp.
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Trots! Young at heart

Yes… We gaan naar Gran Canaria! Hoe fijn is dat, 
weer lekker op vakantie met z’n viertjes. Deze keer 
gaat de reis van Linda Kers, Chiel van Mourik, Sanne 
Poliste en Daan Meeboer naar de zon. 

Als we op vakantie gaan houden we van leuke dingen 
doen zoals scooter rijden, dolfijnen spotten, snorkelen of 
lekker aan het zwembad liggen. Maar iedere avond een 
lekker drankje doen mag ook niet ontbreken, het liefste 
mixdrankjes of cocktails. Wat de vier vrienden ook leuk 
vinden om te doen tijdens de vakantie is de omgeving 
verkennen, uit eten, spelletjes doen en de nodige power 
napjes doen, anders houden we het niet vol.

Daan, Chiel en Linda zijn 22 jaar, Sanne is net iets jonger 
met haar 19 jaar. Op de Bongerd zat Chiel in de Bananen-
klas en Linda in de Appelklas. Zo noemden ze de eerste 
twee jaren van de basisschool, geen idee of ze dat nu ook 
nog zo noemen, maar het is iets wat je nooit vergeet. Als 
je veel kinderen had in de eerste twee jaren van het basis-
onderwijs had je ook nog de Citroenenklas. 

Daan is geboren in Apeldoorn en kwam in groep 4 bij 
Chiel en Linda in de klas. Op de basisschool speelden 
Daan, Chiel en Linda al veel met elkaar; voetje van de 
vloer werd veel gespeeld. Na de basisschool hadden het 
drietal wat minder contact, maar vanaf het derde leerjaar 
hadden ze elkaar weer gevonden en trokken ze veel 
samen op. Ongeveer drie jaar geleden sloot Sanne aan bij 
deze hechte vriendengroep. 

Door de week zijn ze niet veel bij elkaar, natuurlijk wel 
via de app, maar in het weekend is het viertal erg close. 
Ze ondernemen dan ook veel met elkaar en zijn vaak 
weekendjes weg geweest. Bootje varen, het liefst in Giet-
hoorn, en glowgolf zijn ook favoriete activiteiten. Maar 
ze moeten alle vier erg lachen als ze zeggen dat er altijd 
wel eten bij moet zijn, lekker uit eten zijn ze gek van. Nu 
mag je ook weer lekker de stad in, daar zijn ze ook erg 
blij mee. 

Terwolde is een klein dorpje, het zou toch mooi zijn als 
er een pleintje in Terwolde was met wat kleine winkeltjes 
en terrasjes, zo bij de muziektent. De oudere mensen aan 
het Jeu de boules, jongeren een drankje op het terras en 

misschien mogen ze ook nog wel een keertje een balletje 
gooien. Omdat Terwolde klein is vinden Chiel, Daan, 
Sanne en Linda het juist leuk om naar de stad te gaan.
 
Als iemand uit de vriendengroep 18 jaar werd, werd de 
hele tuin versierd en bij Chiel zelfs de hele straat. Er 
werd goed overlegd wat de jarige job als cadeau krijgt. 
Zo wou Chiel heel graag naar Body World in Amsterdam, 
Daan vond dat wat minder, maar is wel meegegaan. “We 
kunnen niet altijd alles leuk vinden, dus dan passen we 
ons aan”. 

Als we met z’n vieren een loterij winnen kopen we een 
villa op Ibiza + een dikke auto erbij, natuurlijk als we in 
Nederland zijn moet daar ook een grote auto klaar staan. 
Wat mooi om daarover te fantaseren. 

Een vriendengroep met verschillende interesses, maar 
een groep die veel met elkaar overlegt, ieder pakt zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Zo vind Chiel het prima om 
lekker alleen hard te lopen, regelt Linda de vakanties, 
vindt Daan de power napjes tijdens de vakanties zalig en 
zal Sanne altijd zeggen wat ze van bepaalde beslissingen 
vind.

Een super leuk stel die alle vier in Terwolde wonen, Chiel 
zou graag in Terwolde willen blijven wonen, voor de 
andere drie is dit niet vanzelfsprekend.

Extra...
Een dikke van harte
voor alle geslaagden!

Niet vergeten he! Geef je naam en adres door via 
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com en je 
kunt elke editie Terwoldse Post blijven genieten 
van alle mooie, leuke verhalen!
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Home Sweet Home 
De woning heeft voldoende ruimte om te kunnen klussen 
en hun hobby’s te kunnen beoefenen. Want hobby’s hebben 
zij genoeg, Christine doet veel met wol, ze verwerkt een 
schapenvacht tot bijvoorbeeld een trui. Peter stapt regelma-
tig op zijn racefiets en heeft een mobiele poffertjeskraam. 

Kortom, ze zullen zich niet vervelen. Ze hebben al kennis 
gemaakt met vele vriendelijke en behulpzame buren en 
voelen zich erg welkom. Kortom Terwolde is twee nieuwe 
tevreden dorpelingen rijker.

De woning waarmee we erg blij zijn.

In deze Home Sweet Home zijn Peter en Christine aan 
het woord. 

Sinds 28 december 2020 zijn Christine en Peter de trotse 
eigenaren van de mooie woning aan de Wijkseweg nr. 9. 
Christine komt uit Deventer, Peter uit Ugchelen. Samen 
hebben ze 6 kinderen, geen van hen woont nog thuis. Zo-
wel in Ugchelen als in Deventer woonden ze tot tevreden-
heid, maar samenwonen wilden ze graag in een huis dat 
voor beiden nieuw is.

Na een korte periode van zoeken kwamen ze al snel terecht 
bij hun huidige huis. Een woning gebouwd in 1936, perfect 
onderhouden door de vorige eigenaar. Een andere keuken, 
een wandje schilderen en hier en daar vloerbedekking 
vervangen en dat was het wel. Wel moeten ze zich nog wat 
verdiepen in het onderhouden van een grotere tuin, appel 
en perenbomen snoeien, het oprichten van een compost-
hoop, het is allemaal nieuw voor ze. Ook komen er waar-
schijnlijk nog wat kippen zodat ze bij het ontbijt eitjes van 
eigen kippen kunnen eten.

Voor Christine was het belangrijk om op fietsafstand van 
haar werkgevers in Deventer en Holten te gaan zoeken 
naar een woning. Peter is sinds kort met pensioen dus van 
woon-werkverkeer is in het geheel geen sprake meer.

Plaatje!
Ingezonden door Jannie Broekert, bij Landhuis Matanze. Jouw plaatje ook hier? Mail ‘m naar ons!
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Kids!
De kinderen van kinderopvang 
de Bongerd hebben de afgelopen 
tijd veel gespeeld en geleerd 
over het circus!
 
Tijdens een thema worden er allerlei activiteiten gedaan 
en spelenderwijs leren de kinderen heel veel nieuwe 
woorden. 

We zongen liedjes over het circus, bouwden het circus 
na van Duplo, deden de circusartiesten na, lazen boeken 
over het circus en knutselden prachtige kunstwerken. 
We hebben genoten van dit vrolijke thema met z’n allen!



Onderneem ‘t 
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In deze Onderneem ‘t is Evelien Hamberg aan het 
woord. We vroegen Evelien wat voor haar de reden 
was om te gaan ondernemen, inmiddels alweer 1 jaar 
geleden. 

“Ik werkte als apothekersassistente in diverse apotheken. 
De laatste vier jaar bij een apotheekhoudende huisarts. 
Op een gegeven moment liep ik vast. Steeds vaker merkte 
ik dat ik geen energie meer kreeg van wat ik deed en mijn 
hart niet volgde. Dat was voor mij een keerpunt. 

‘Stop er een pilletje in en dan ben je klaar’, daar kon ik 
me niet langer in vinden. Niet alleen de klachten bestrij-
den, maar kijken naar de oorzaak. Zelf heb ik aan den lij-
ve ondervonden hoe belangrijk dat is. Ik kreeg twee keer 
een burnout en ontwikkelde een eetstoornis. Ik heb echt 
moeten leren luisteren naar wat mijn lichaam te vertellen 
heeft. Ik ben op ontdekking gegaan naar wat ik dan wel 
wilde.

Je ging een opleiding volgen, vertel eens... “Ik ging me 
verdiepen in zelfontwikkeling en het holistische, dat je 
meer bent dan een fysiek lijf, sprak me heel erg aan. De 
opleiding lichaamsgerichte energetische therapeut was een 
manier om een brug te slaan tussen de reguliere zorg en 
het holistische. Na mijn tweede burn-out had ik zelf een 
therapie gevolgd bij een haptonoom en holistisch coach 
en gedragstherapie. Er ging een wereld voor me open! Ik 
leerde het werkveld van een holistisch therapeut kennen 
en ging hier een opleiding in volgen. 

Toevallig had ons huis een extra ruimte, ook al geloof ik 
niet in toeval. Deze ruimte stond leeg. Ik had wel eens 
met de wens gespeeld voor mezelf te beginnen. Waarom 
niet iets doen met mijn opleiding? Ook al vond ik dat 

heel spannend. Stap voor stap begon ik. Samenwerken, 
het steeds echter maken, zichtbaarder zijn. De lock-down 
gaf me de kans om rustig aan te starten. Maar zelfs in de 
corona-periode heb ik veel mensen kunnen helpen.”

Wat vind je het allerleukste in je werk? “Het voelt niet als 
werk! Ik krijg er energie van omdat ik diep van binnen 
voel dat dit is wie ik ben. Aanvoelen wat er onbewust 
‘speelt’ en vaak niet uitgesproken wordt. Onbewust slaan 
we veel op in ons lijf - dit kan zich uiten in lichamelijke 
en fysieke klachten - zoals vermoeidheid, stress, angsten, 
onrust. Het gevoel alsof we niet helemaal ‘verder’ komen 
terwijl je zo je best doet. In stilte kun je contact maken, 
ga je opnieuw voelen en mag je toelaten wat er ook maar 
komt. 

Als ik iemand hoor zeggen: “Ik ben blij dat je dit zegt 
want dit is eigenlijk precies wat ik voelde maar ik kon 
er niet bij - nu kan ik het even helemaal ervaren. Ik ben 
enorm geraakt door jouw magische handen - ik voel me 
zo geliefd dat ik er ontroerd door ben! Ik loop nog steeds 
op wolkjes” Hier doe ik het voor en maakt me intens 
gelukkig!

Bij mij in de praktijk hoef je geen ballen hoog te houden, 
je niet voor te doen als iemand anders en mag je er zijn 
met alles wat er in jou leeft. echte volledige oprechte aan-
dacht voor jou en weer verbinden met die kant van jezelf 
die je misschien lang hebt weggestopt. Weer verbinden 
met die gevoeligheid, sensitiviteit en vrouwelijkheid. Dat 
is voor mij het mooiste wat ik een ander kan brengen. 

Ons gezin is na 4 jaar inmiddels ook lekker gesetteld in 
Terwolde, onze zoon speelt bij SV Terwolde en zit nu in 
groep 8. Hij is ook vaak in de muziektent te vinden met 
zijn vriendengroep. We genieten allemaal erg van de vrij-
heid en rust die we hier vinden in het dorp. Waarschijnlijk 
zien jullie me ook vaak wandelen met onze Berner Moos 
langs de IJssel en het buitengebied, hier kan ik vertragen 
en alle drukte van me af laten glijden. Ik hou van het 
platteland en het dorpsgevoel wat ik als klein meisje ook 
voelde in het dorp Epe waar ik ben opgegroeid.

“Er is een stilte in jezelf onder de onrust en de ruis, als je 
daar met je aandacht heen gaat kom je thuis”

Ondernemer in Terwolde? Vertel je graag wat 
over jouw bedrijf? Stuur een mailtje en we hangen 
aan de telefoon voor een artikel hier op deze plek in 
de Terwoldse Post!



6

Nieuws!

Het verenigingsleven, een onmisbaar onderdeel van 
ons leven en zo ook in ons dorp. In Nieuws! duiken we 
in ons veelzijdige verenigingsleven en laten je als lezer 
kennis laten maken met de vele aspecten hiervan.

Innovatie: het invoeren van iets, nieuwigheid. Elke 
stichting of vereniging is op zoek naar vernieuwingen. De 
maatschappij schreeuwt erom. De wereld om hen heen 
verandert, maar hoe verander je mee en hou je toch je 
eigen identiteit?

Juli is dé feestmaand in Terwolde, dan zijn er altijd de 
volksfeesten. Een mooi moment om met voorzitter Louis 
Boon te kijken naar vernieuwingen binnen Stichting 
Volksvermaak Terwolde.

Het jaar 2020 zou het jaar van de grote verandering wor-
den voor Stichting Volksvermaak. Het bestuur stuiterde 
van enthousiasme en de dorpsbewoners werden warm 
gemaakt via Facebook. Het tentfeest zou een festivaltintje 
krijgen en de muziektent het middelpunt worden. Het liep 
helaas anders, maar het enthousiasme is nog steeds groot. 

“Enkele jaren geleden raakten we in gesprek met jonge-
ren die ons aanspraken op het feit dat elk jaar hetzelfde 
was.” In dat zelfde gesprek boden ze aan om niet alleen 
mee te denken, maar ook aan te sluiten bij het bestuur. 

Het bestuur was al op zoek naar verjonging, ook zij 
wisten dat er vernieuwing moest komen. “Deze jongeren 
hadden nieuwe ideeën, een andere kijk op veel dingen. 
Zij zijn ook de bezoekers van later.”

Louis is blij met de nieuwe inzichten en de veranderin-
gen. “Het is natuurlijk altijd afwachten hoe het dorp rea-
geert op veranderingen. We wilden wat anders maar wat? 
De toekomst moet wel zeker gesteld worden.” Volksver-
maak ging in gesprek met verschillende doelgroepen, 
vroegen hen om mee te denken en te organiseren. 

Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn de samenwer-
king met het jeugdbestuur van de sportvereniging. Inmid-
dels zijn er ook gesprekken met o.a. de Ontmoeting. 

Daarnaast kwam er ook input vanuit de sponsors; extra 

sponsoring en meedenken om zo een nieuwe boost te 
geven stonden ze voor open. De bereidheid om wat voor 
het dorp te doen was groot. De drempel moet laag zijn 
voor de volksfeesten, toegang gratis en toegankelijk voor 
iedereen. Vernieuwingen brengen extra investeringen met 
zich mee. Doe je het goed dan verdien je het terug maar 
eerst moet er geld uitgegeven worden. 

De oorsprong van de kermis zoals de meeste inwoners 
van Terwolde het kennen gaat al terug naar eind jaren 
‘60. Nu ruim 50 jaar is er veel veranderd maar eigenlijk is 
alles nog hetzelfde. Een groep enthousiaste mensen zorgt 
voor vermaak en plezier, ieder in de tijdgeest van zijn 
leven en met evenveel liefde en inzet. 

Wil je ook graag één van de innovators zijn voor de 
volksfeesten in Terwolde? Neem dan contact op met Lou-
is Boon via info@kermisterwolde.nl

Oproepje
Heb je zin om mee te schrijven 
aan de Terwoldse post?

Als redacteur, gastredacteur, vrijwillig
bezorger, of denktank? 

Laat van je horen!

Neem contact op met:
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com
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In Vrogger zijn we deze keer op visite bij Teunis de 
Graaf, geboren op 10 mei 1943. Teunis is geboren op 
de Blankemate in Nijbroek en op zijn zesde jaar ver-
huisde het gezin De Graaf naar Terwolde.

Teunis is nummer drie in de rij van zes kinderen. In 1942 
overleed de tweede zoon Klaas op 1-jarige leeftijd. Zijn 
broer heeft hij niet gekend. Na de Blankemate heeft Teun 
een aantal jaren op De Kamp in Nijbroek gewoond. Zijn 
vader werd zetboer en het gezin verhuisde mee. 

De eigenaar van de boerderij was na de oorlog opge-
pakt voor zijn NSB-lidmaatschap en de boerderij moest 
worden onderhouden. In 1949 kwam de boer vrij en 
moest het gezin De Graaf binnen 14 dagen het huis aan 
de Kampweg verlaten. Er zat zelfs een dwangsom van 15 
gulden per dag op.

Met 3 paarden en wagens verhuisden ze naar Terwolde. 
Zijn broertje Wim en Teunis mochten samen met vader de 
wagens besturen. Een bijzondere herinnering die hij nog 
goed weet. 

Kruidenier Wijnbergen bouwde op dat moment een 
nieuwe winkel aan de Twelloseweg en het oude huis aan 
de Kuiperstraat werd toegewezen aan het gezin De Graaf. 
Omdat de nieuwe winkel nog niet helemaal klaar was 
werden de kruidenierswaren zolang ondergebracht bij de 
buren, de familie J. Schuitert. De Kuiperstraat was echt 
nog een ouderwetse straat. De buren hielpen elkaar met 
alles en het was er fijn wonen.

Op 9 jarige leeftijd is Teun lid geworden van muziekver-
eniging Ons Genoegen. Hij mocht van zijn ouders kiezen 
tussen sport en muziek. Omdat hij niet de aanleg had voor 

sporten, zijn handicap was korte benen, koos hij voor de 
muziek. Dit is nog altijd één van zijn grootste hobby’s. 
Inmiddels is hij ere-lid van de vereniging.

Het grote voorbeeld van Teunis was zijn opa, ook Teunis 
De Graaf. Hij was timmerman en maakte kruiwagens en 
sleepkarren, een echte boerentimmerman. Hij was vaak te 
vinden in de werkplaats van zijn opa, waar hij zijn ogen 
uit keek naar al dat mooie gereedschap. Daar groeide 
de liefde voor het vak timmerman, wat Teunis later ook 
werd. Omdat hij te jong was voor de ambachtsschool na 
de lagere school, moest hij eerst nog een jaar overbrug-
gen op VGLO, Voort Gezet Lager Onderwijs.

Hij leek in veel dingen op zijn opa. Eigenzinnig en soms 
ook eigenwijs. Teunis herinnert zich nog goed dat als je 
op visite kwam bij opa, je niet moest proberen om op zijn 
stoel te gaan zitten. 

In 1964 kochten zijn ouders een huis aan de Twellose-
weg/Kleine Emstermate. Inmiddels waren de oudste 
zus en jongste broertje al in de kost bij een boer. In zijn 
diensttijd kreeg Teunis verkering met Alie en ze trouwden 
in 1967. 

Vrogger
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 Colofon
Aan deze Terwoldse Post 6-2021 
werkten mee:

Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink en 
Connie van Mourik
Redactie Uit de natuur: 
André Karper

Opmaak en productie: 
Roman Reehuis en Stichting 
360graden Mens. Mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente Voorst

Met dank aan:
Chiel, Daan, Linda, Sanne, 
Peter, Christine, Jannie, Evelien en 
Teunis

Abonneren
Verspreiding
De Terwoldse Post wordt bij abon-
nees thuis in de brievenbus bezorgd. 

Wil je de Terwoldse Post in je 
brievenbus ontvangen?

Dat kan! Abonneer je dan gratis, 
stuur een mail naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Insta:

Meedoen
Wil je meedoen aan het mogelijk 
maken van de Terwoldse Post?

Als redacteur, gastredacteur, vrij-
williger bezorgen, of denktank? 

Laat van je horen! 

Contact
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Donaties
De Terwoldse Post kan voortbestaan 
met behulp van donaties. Wil je een 
donatie doen? Mail dan even naar: 
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Uit de natuur
Herriemakers in het dorp

Misschien denkt u nu direct aan vertier-zoekende jeugd, 
maar het gaat in dit geval niet om de kinderen maar om 
de ouders. Zíj maken de herrie. Al vroeg in het voorjaar 
hoor je ze weer in het dorp: Scholeksters. Die flinke 
zwart-witte vogel met zijn rode snavel en rode poten en 
goed ontwikkelde stembanden. 

Voor de één een bode van het voorjaar, voor de ander 
hoeft dat lawaai niet zo. Het lijkt een trekvogel, want in 
het najaar verdwijnt hij weer, maar er is sprake van een 
hele korte trek, want de winter brengen ze door in het 
waddengebied en op andere plekken langs de kust. Een 
aantal trekt in het voorjaar dan het binnenland in om te 
broeden en dat doen ze meestal op platte grinddaken, 
gewoon tussen de stenen. Zo ook in Terwolde: op de oude 
Rabobank, op ‘d Olde Melkfabriek en op de loods van 
Hulleman aan de Smederij. Ieder jaar opnieuw en telkens 
hetzelfde stel. 

Ze voeren hun jongen tot die zo groot zijn dat ze van het 
dak kunnen fladderen. Tot die tijd verdedigen ze het nest 
met veel lawaai. Met de op de grond belandde jongen 
zoeken ze snel een veilige plek met voldoende dekking, 
totdat de jongen ook écht kunnen vliegen. Scholeksters 

kunnen erg oud worden, soms wel 40 jaar. Ze vinden hier 
in het dorp hun pieren, emelten en insecten in de om-
liggende weilanden en op het voetbalveld. Straks in het 
najaar gaan ze weer terug naar de kust en leven daar van 
zeepieren en kokkels.

André Karper.

terwoldsepost

terwoldsepost


