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De derde editie van de Terwoldse Post, dé dorpskrant voor alle inwoners 
van Terwolde! Wat hebben we weer mooie verhalen opgehaald en ontvangen. 

In deze editie loop je mee met broer en zus door de prachtige uiterwaarden 
in Uit de natuur. Je kunt de vogels bijna horen fluiten. Ook krijg je een klein 
inkijkje in het vroegere leven van de wijkverpleging, Jannie vertelt erover in 
Vrogger. Maar natuurlijk hebben we ook weer een prachtig Plaatje, vertelt 
Ruurd in Trots! en hebben Lindsey en Yinthe een leuke oproep. Kortom, bak-
kie erbij, en lekker lezen.

Dankzij de vele reacties én de donaties kunnen we ook in mei nog de Ter-
woldse Post huis aan huis bezorgen. Hoe leuk is dat! 

Wil je graag de papieren versie blijven ontvangen neem dan een gratis 
abonnement. Stuur een mailtje met naam en adres naar: 
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com.

Blijf ons vooral mooie en bijzondere verhalen vertellen. En wij zoeken 
er een plekje voor in één van de komende edities.

Namens het kernteam, veel leesplezier gewenst!

Dorpscontactpersoon Terwolde

VOLGONS OOKONLINE!

2 4 7

Wil je iets met ons delen? 
Jouw verhaal in de Terwoldse 
Post? Laat het weten. Stuur een mail 
naar: dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com 

Verspreiding
De Terwoldse Post valt gratis bij 
liefhebbers in de bus. Vind je ‘m 
leuk? Geef je dan op voor een gratis 
abonnement, of neem ‘m mee bij 
een afhaalpunt in het dorp.
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Trots! Young at heart

Geen feestje toen Ruurd Reusken 25 jaar werd... 
Corona gooide roet in het eten.

Ruurd, geboren aan de Zeedijk in Nijbroek. De Wetering 
is de grens tussen Nijbroek en Terwolde, hij is dus nét 
niet geboren in Terwolde. Samen met zijn ouders, twee 
oudere zussen en een broertje woonde hij hier met veel 
plezier. Ruurd wou graag in deze buurt blijven wonen, 
voor de ruimte, omgeving en zijn vrienden. Twello is 
bijvoorbeeld een stuk duurder om te wonen. 

Samen met zijn vriendin Inge zocht hij een huis of kavel. 
Na een korte zoektocht kochten ze een bouwkavel aan 
Dorpszicht, de sleutel kregen ze in juni 2020. Hij vond 
het best moeilijk om zich als 23-jarige voor te stellen hoe 
het huis eruit kwam te zien; alles lezen vanaf een teke-
ning, de keuken en badkamer uitzoeken vanaf een plaatje. 

Na de basisschool ging Ruurd naar het Veluws College in 
Twello, erna volgde de hoveniersopleiding op het AOC. 
Ruurd is een jongen die graag met de handen werkt. Hij 
heeft dan ook 8,5 jaar bij Ter Riele Hoveniersbedrijf ge-
werkt, en heeft nog steeds goed contact met Ter Riele. 

Op de zaterdagen beunde Ruurd bij. Het is altijd zijn 
wens geweest om voor zichzelf te beginnen. Eind febru-
ari 2021 was het zover; Reusken Hoveniers is geboren! 
Momenteel heeft hij de dagen goed gevuld, voorname-
lijk door mond-op-mond reclame. De werkzaamheden 
bestaan voornamelijk uit aanleg van tuinen, vijvers en 
overkappingen.

Wat zou Ruurd doen als hij de loterij zou winnen? Inves-
teren in zijn bedrijf, mooie degelijke machines aanschaf-
fen, alles goed voor elkaar hebben. Zo koos hij bewust 
om te investeren in een mooie bedrijfsauto, in plaats van 
bijvoorbeeld een sportauto. 

Toen we hem vroegen wat zijn doel voor dit jaar is, zei 
hij glimlachend: zorgen dat onze eigen tuin af komt, het 
plan is in ieder geval al klaar. 

We sluiten het prettige gesprek af met de vraag: Waar ben 
je trots op in Terwolde?  Hier hoefde Ruurd niet over na 
te denken. ‘Ik ben trots op de voetbalvereniging, waar ik 
zelf ook met veel plezier heb gevoetbald en trainingen 
heb gegeven. Ook ben ik trots dat er bij de kermis veel 
jongelui betrokken zijn die leuke activiteiten organiseren.

Ik ben blij dat ik in Terwolde woon!’

Ons Helpt Ons
Voor elkaar, met gesloten beurs

Wij hebben in onze Thuin een aantal peren en appel-
bomen en hebben het idee dat ze flink gesnoeid mogen 
worden. Wie zou ons, als leken op dit gebied, naast de 
boom uit willen leggen wat we wel en beslist niet van de 
bomen mogen knippen?
Christine en Peter,Wijkseweg 9,Petermulder1954@live.nl

Wie heeft er nog doppen voor het goede doel?
Lindsey en Yinthe sparen Kroontjes voor Suze, een stich-
ting die zich inzet voor gezinnen met kinderen met een 
beperking. Bierdoppen, plastic doppen en kroonkurken 
worden gesmolten en leveren veel geld op. 

Help je de meiden met sparen? Je kunt de 
doppen inleveren bij Yinthe Timmer, Lage 
Kamp 5, en Lindsey Ramakers, 
Molenweg 22. Wil je er meer over weten? 
Scan dan de QR code!
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Over vroeger is natuurlijk veel te verhalen. Zoals: Als 
je ging trouwen, kreeg je ontslag. Zo neemt Jannie ons 
mee naar Vrogger.

Ik werkte in het Liduina Ziekenhuis in Apeldoorn als ver-
pleegkundige. De werkgever was bang, dat je heel snel 
zwanger zou zijn en vaak niet zou kunnen werken. Dus 
ontslag. Daar sta je dan als jonge meid. Wat pak je aan? 

Al heel snel kwam een kennis, die zwanger was, vragen 
of ik haar gezin in de kraamtijd wilde verzorgen. Ze had-
den al twee kinderen en ik was enthousiast. Dit bericht 
ging al snel rond in de omgeving en zo heb ik heel wat 
gezinnen mogen bijstaan samen met dokter Keestra. 

Ondertussen kreeg ik zelf ook kinderen, maar het werk 
ging door, ook omdat ik het zo leuk vond. De wijkzus-
ter in Terwolde was toen Zr. Ans van Westreenen en zij 
vroeg mij om eens een weekend voor haar waar te nemen. 
In die tijd hadden we zelf 
nog geen telefoon en gingen de oproepen via de buren 
naar mij. Het was niet druk, maar toch. De familie en 
buren hielpen elkaar bij ziekte en overlijden. 

In de nacht van zaterdag op zondag kwam de buurvrouw 
mij zeggen dat er een sterfgeval was en zij gaf me het 
adres, met het bericht “de buitenlamp is aan”. Huisnum-
mers kon je moeilijk vanaf de weg zien. Ik kom bij het 
huis, waar de buitenlamp aan was, met de vraag  of er ie-
mand was gestorven. ”Nog niet”, zei de vrouw,ik schrok 
me wild en verontschuldigde mij. ”Misschien iets verder-
op, daar ligt ook iemand slecht”. En ja, daar was ook de 
buitenlamp aan en was ik op het goede adres. De buur-
man assisteerde me bij het afleggen van de overledene, 
die in een krappe bedstee lag. ”Ik denk, dat ik je vannacht 
nog wel weer zie”, zei de buurman. “Dat denk ik ook”, 
en vertelde wat ik eerder op de avond al had gehoord. 
Het gebeurde enkele uren later, dat mijn buurvrouw weer 
aan het raam stond om mij te waarschuwen. Met dezelfde 
buurman, hetzelfde werk doen. 

Dit heeft wel tot gevolg gehad, dat we binnen no-time 
zelf telefoon hadden. Tegenwoordig is dit niet meer voor 
te stellen.

Jannie van Vemde

Vrogger



4

Plaatje!

Home Sweet Home 
Ons vorige huis in Deventer voelde nooit als thuis. Het 
huis in Terwolde voelde dit wel meteen. Evenals de in-
woners. Ans woont, samen met Gerrit, al bijna 31 jaar 
met veel plezier aan de Koningin Wilhelminastraat. 
Ze voelt zich dankbaar en vindt er rust.

Vroeger stond het leven in het teken van werk en kinderen, 
nu in het teken van samen genieten, natuur en in het zich-
zelf durven zijn. Op haar favoriete plekje in de tuin, bij 
de Boeddha, ontspant Ans en geniet van al het moois om 
haar heen. Zodra het lente wordt, brengt ze veel tijd door 
in haar paradijsje achter het huis. Ook bij minder mooi 
weer is het met een dik vest en deken ook een fijne plek.

De inrichting is met veel liefde samengesteld: Ans 
bedenkt en Gerrit maakt. Tafeltjes, vensterbank, een 
dekenkist opknappen. Gerrit is haar maatje in alles. Echt 
opzoek naar accessoires gaat ze nooit. Wensen en ideeën 
zijn er wel. En dan is er daar opeens het item wat precies 
in haar tuin past liefst van natuurlijke materialen. Geïn-
spireerd op het Boeddhisme, met de prachtige Boeddha 
als middelpunt van de tuin.

De natuur is erg belangrijk in hun leven. Ans voelt zich er 
vrij, het heeft een therapeutische werking. Na een lange 
wandeling ‘is het hoofd weer leeg’. Ook in huis komen 
de details van de natuur buiten terug. De behandelkamer 

waar Ans reiki- en klankschaalbehandelingen en ont-
spanningsmassage geeft, hebben ze samen ingericht.  
Het straalt rust uit, een verlengstuk van wie ze zelf zijn. 

Een grote wens is om bij mooi weer ook buiten behan-
delingen te geven. Maar, hoewel het anders doet geloven 
als je er bent, ligt de tuin midden in de bebouwing. De 
woongeluiden houden Ans nu nog tegen, maar wie weet 
kan ze zich er ooit voor afsluiten. Want als zij zich er 
aan kan overgeven, kan ze dit weer doorgeven aan haar 
bezoeker. “Deze plek, voelt helemaal als ons thuis, onze 
plek van rust.” 

Jouw plaatje de volgende keer ook hier? Mail ‘m naar ons!



Onderneem ‘t 
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Deze keer in Onderneem’t Hendri Speldekamp, wie 
kent hem (nog) niet! Samen met zijn vrouw streken ze 
in 2010 neer in Terwolde. Op zoek naar een huis met 
werkplaats. 

Het oog viel op de oude smederij. Het pand stond al een 
aardige tijd te koop en ze konden het van de gemeente 
kopen. “We konden het verbouwen naar eigen wens, want 
er moest genoeg aan gebeuren.” 

Waar komt zijn passie voor het vak vandaan? Als jochie 
van 8 had hij een soort van fietsenhandel. “Ik haalde 
fietsen van straat, repareerde en verkocht ze. Later ging ik 
aan brommers sleutelen en zo rond mijn 16e werden het 
auto’s. We hadden toen nog geen Marktplaats, alles ging 
nog via de regeltjes-advertenties in de krant. 

Ik maakte ook aparte fietsen, met een hoger stuur, zodat 
het een motor leek. Ik was altijd iets aan het maken. Toen 
ik nog piepjong was, was maakte ik natuurlijk vanalles 
met Lego! Ik ben mijn hele leven al met sleutelen be-
zig, dingen maken. Had altijd 2 fietsen, 3 brommers of 2 
auto’s.”

Hendri werd goed opgeleid tot een degelijke automonteur. 
Daar hield het niet mee op, hij bekwaamde zich als 2e 
monteur, 1e monteur, APK keurmeester, autoschadeher-
steller en spuiter. Hoewel hij niet altijd in deze branche 
werkte, moest de oude smederij naast het huis wel ver-
bouwd worden tot een fijne werkplaats, om er lekker te 
kunnen sleutelen. 

“Na een tijdje leerden we natuurlijk steeds meer mensen 
in het dorp kennen. Daardoor ging ik ook steeds meer 
aan auto’s sleutelen want die vraag kwam vanzelf steeds 
meer. Dat liep wel een beetje uit de hand, op een gegeven 
moment werkte ik wel heel veel en was ik bijna altijd aan 
het sleutelen”, grapt hij. 

In de avonden werken, weekenden en steeds een dagje 
erbij. Hij was steeds meer in zijn eigen werkplaats te 
vinden, en langzaamaan steeds minder bij de baas. 
‘T werd tijd om naar de KvK te stappen onder de naam, 

hoe kan het ook anders: garage de Smederij. Mijn vrouw 
stond er natuurlijk ook helemaal achter. 

Na een tijdje liep dat ook wat uit de klauwen. In het dorp 
groeide de behoefte aan een garage en Hendri kreeg de 
kans om zijn garage professioneel uit te bouwen. “Dat 
greep ik met beide handen aan. Nu kon ik er helemaal 
mijn eigen draai aan geven.” 

Ook kwam Henk bij de garage werken, hij werkte al een 
aardige tijd in Terwolde. Met z’n tweeën werkten ze met 4 
bruggen. Met weinig investering, konden ze aan de slag. 
“Toen kwam Kevin erbij, hij is nu de werkplaatschef. 
Stap voor stap werden we steeds professioneler. Er was 
ook een moment om even een kleine stap terug te doen, 
een ‘leer-momentje’. We zijn met veel kennis en kunde 
gegroeid naar een volwaardig garagebedrijf, met passie 
voor het vak en we doen er alles aan om ons goed werk te 
leveren. Daar ben ik super trots op.”
 
We vroegen hem: Wat doe je als je niet aan het werk bent? 
“Dan ben ik thuis in de schuur bezig met opknappen. In 
mijn eigen kleine werkplaats, met een flesje bier erbij, ik 
kan dan heerlijk op m’n gemakkie met een mooi project 
bezig zijn.”

Hij heeft nog een super hobby, als brandweerman. Zoals 
hij zelf zegt, “een perfecte combi. Iedere dinsdag oefenen, 
dat is echt een uitlaatklep. Ik vind het belangrijk dat dit in 
een dorp als Terwolde nog bestaat.”

Ook bouwde hij zelf een auto van een doorgezaagde Ke-
ver. Met veel aanpassingen, onderdelen zelf maken, werd 
dat zijn trouwauto: een replica Porsche uit de jaren ‘50. 
De trouwdag in 2017 was een mooie deadline. “Anders 
was ik er waarschijnlijk nu nog mee bezig!” 

“In 2010 neergestreken in Terwolde, met anno 2021 in-
middels 5 jaar dit bedrijf, wij willen hier niet meer weg.”

Ondernemer in Terwolde? Vertel je graag wat 
over jouw bedrijf? Stuur een mailtje en we hangen 
aan de telefoon voor een artikel hier op deze plek in 
de Terwoldse Post!
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Kids!



Nieuws!
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Het verenigingsleven, een onmisbaar onderdeel van 
ons leven en zo ook in ons dorp. In Nieuws! duiken we 
in ons veelzijdige verenigingsleven en laten u als lezer 
kennis maken met de vele aspecten hiervan.

Waar het vroeger geen probleem leek om bestuursleden 
te vinden is dat nu vaak een uitdaging. Besturen, wat is 
het verschil tussen een vereniging en een stichting en wat 
doen ze eigenlijk?

Waar het ene bestuur de vereniging vertegenwoordigt en 
het dagelijkse beleid bepaalt, heeft het andere bestuur, het 
stichtingsbestuur, de verantwoordelijkheid om de doelen 
volgens de statuten te bereiken. Beide besturen bestaan 
uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. 
Eventueel aangevuld met algemene bestuursleden.

Om er achter te komen wat een stichtingsbestuur allemaal 
doet, zijn we op bezoek gegaan bij Janet Hietbrink, be-
stuurslid van Stichting Oranjecomité Terwolde. Zij orga-
niseren de Koningsdagen en de 4/5 mei vieringen. Naast 
Janet, de secretaris, zijn Arjo Bellert (voorzitter) en Minie 
van Bussel (algemeen lid) onderdeel van het stichtings-
bestuur. Dit leert ons meteen al gezien het bovenstaande, 
dat het bestuur niet volledig is. Arjo is op dit moment ook 
penningmeester. 

“Ik ben in 2017 bestuurslid geworden, met op dat mo-
ment 6 bestuursleden. Het was een geoliede machine en 
ik stapte in een ‘warm bad.” Sinds haar jonge jaren is 
Janet betrokken bij het verenigingsleven van Terwolde. 
“Het is me met de paplepel ingegoten en ik krijg er ont-
zettend veel energie van.”

Doordat het bestuur onderbezet is, is het elke keer toch 
best buffelen. Janet vertelt: “Het was dan wel een geolie-
de machine maar de olie moet af en toe ook wel eens 
ververst worden. We willen een programma maken dat 
voor elke inwoner van Terwolde toegankelijk is, en ook 
met de tijd meegaan. Dat houdt in dat je af en toe veran-
deringen moet doorvoeren, met een klein bestuur is dit 
moeilijk. Vooral wanneer een bestuurslid 2 functies moet 
vervullen.“ 

Net als andere besturen vergaderen we als SOCT regel-
matig. Niet elke maand, maar oplopend in frequentie al 
naar gelang de tijd van de vieringen. Zo beginnen ze in 
september met de eerste opzet en wordt er om de 6 weken 
vergaderd. Dit wordt in maart om de 4 weken en in april 
is er veelvuldig contact tussen de bestuursleden. “Het is 
in de deze tijd wel makkelijk om contact te hebben buiten 
de vergaderingen om. Zoals via mail of onze app-groep. 
En in deze tijd van corona hebben we het videobellen ook 
ontdekt.” 

Gelukkig heeft het comité een redelijke vrijwilligerspool 
om uit te putten in aanloop naar en tijdens de activiteiten. 
“Het mooiste is als we het bestuur vrij kunnen plannen 
van taken op zo’n dag’, vertelt Janet. “Om te zorgen dat 
we niet zelf de hele dag aan het rennen en vliegen zijn 
moet je de vrijwilliger het vertrouwen geven van de taak 
die hem of haar is toegewezen. Met andere woorden dit is 
je taak en voer het uit zoals jij het prettig vindt. Dit krijg 
je dan weer terug van die vrijwilliger in enthousiasme en 
inzet.”

Het bestuur van het Oranjecomité heeft dringend nieuwe 
bestuursleden nodig. Naast de vacante functie van pen-
ningmeester is aanvulling nodig om ook in de toekomst 
mooie activiteiten te organiseren. “Toen ik werd gevraagd 
voor het bestuur was het meteen duidelijk voor mij. De 4 
mei herdenking moet blijven bestaan. Het verhaal moet 
verteld blijven. En als kadootje was er de organisatie van 
Koningsdag, een feestdag organiseren voor de inwoners 
van Terwolde.” 

Wil je net als Janet energie krijgen door iets te betekenen 
voor het dorp in een bijzondere periode van het jaar? 
Neem dan contact op via janet.hietbrink@upcmail.nl. 
Ze kunnen alle hulp goed gebruiken.
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 Colofon
Aan deze Terwoldse Post 3-2021 
werkten mee:

Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink en 
Connie van Mourik
Redactie Uit de natuur: 
Heidi Kamphuis

Opmaak en productie: 
Roman Reehuis en Stichting 
360graden Mens. Mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente Voorst

Met dank aan:
Ruurd, Jannie, Ans, Hendri en Liekke.

Abonneren
Verspreiding
De eerste 4 nummers van deze 
Terwoldse Post worden huis-aan-huis 
in de brievenbus gedaan. 

Wil je na deze 4 nummers de 
Terwoldse Post in je brievenbus 
blijven ontvangen?

Dat kan! Abonneer je dan gratis, 
stuur een mail naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Insta:

Meedoen
Wil je meedoen aan het mogelijk 
maken van de Terwoldse Post?

Als redacteur, gastredacteur, vrij-
williger bezorgen, of denktank? 

Laat van je horen! 

Contact
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Donaties
De Terwoldse Post kan voortbestaan 
met behulp van donaties. Wil je een 
donatie doen? Mail dan even naar: 
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Uit de natuur
Het is koud. Er waait een straffe noordoosten wind 
op deze zondagmiddag. Ik neem jullie mee met een 
wandeling over de Terwoldse uiterwaarden samen met 
mijn broer Henri Wijngaards.

Als klein jochie struinde hij met verrekijker langs de 
IJssel, door de weilanden zoekend naar kieviten, grut-
to’s, eenden en hazen. Soms ging ik mee. We woonden 
op de Wiek: de dijk over en we waren in een fantastisch 
natuurgebied. In mijn beleving was het gras altijd hoog 
en groen, met weinig hoge bomen, oneindig ver kijkend. 
En het was altijd mooi weer. We hebben het over ruim 40 
jaar geleden. 

Uiterwaarden zijn gronden gelegen tussen dijk en rivier. 
Ze geven ruimte voor grote waterafvoer doordat de ui-
terwaarden onder water lopen. Geulen binnen de uiter-
waarden heten een hank en zijn al in de middeleeuwen 
ontstaan. Tegenover de Wijkseweg liggen de Grote en 
Kleine Hank. 

Vroeger waren de weilanden vanaf het toevoerkanaal tot 
aan de Vollehand (thans het Diekhuus) in handen van de 
boeren Lubberts, van Weeghel en van Essen. Hun koei-
en liepen daar vanaf eind april. Voor die tijd konden de 
toen nog vele weidevogels dan broeden, zoals de kievit, 
grutto, tureluur, veldleeuwerik, rietgors, gele kwikstaart 
en watersnip. Natuurlijke vijanden van deze vogels waren 
onder andere eksters, kraaien en buizerds. De nesten daar-
van werden leeggehaald of er werd doorheen geschoten. 

Zo bleef de vogelstand op peil. Ook mocht je nog kievit-
seieren rapen. Wel moest je dan een briefje met handteke-
ning van de boer hebben zodat je toestemming had om te 
zoeken. De gevonden eieren werden naar poelier Eltink 
op de Brink in Deventer gebracht.

Er zijn helaas tal van redenen waardoor er steeds minder 
weidevogels zijn. Bij de Grote Hank broeden nu enkele 
paartjes blauwe reigers. Vanaf een afstand houden ze je 
goed in de gaten. Ook de bever heeft hier een plek gevon-
den, zichtbaar door de knaagsporen aan bomen en takken.
Na een verfrissende wandeling keren we huiswaarts. Het 
was leuk om dit samen te doen en te zien wat er in die 
veertig jaar allemaal veranderd is. Wel jammer dat er veel 
vogelsoorten verdwenen zijn.  Nu eerst mijn schoenen 
maar eens ontdoen van alle ganzenpoep... Heidi.

terwoldsepost
terwoldsepost


