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DE DORPSKERK DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO
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Een kerkgemeenschap aan de Dorpstraat 10 in Twello. Waar meer dan
100 vrijwilligers zich inzetten voor, zoals de burgemeester zo mooi
aangeeft: Samen voor elkaar. Een grote groep enthousiaste vrijwilli-
gers die meehelpen met allerlei activiteiten binnen, maar vooral ook
buiten de kerk. De kerk is onderdeel van het dorp geworden, voor alle
Twellonaren. Wij gingen in gesprek met één van de vrijwilligers van de
Dorpskerk; Piet Ruijsbroek.

Piet is getrouwd met Leny en woont nu 7 jaar in Twello. “Wij kerken in de
Protestante Gemeente Twello, beter bekend als de Dorpskerk. 4 jaar gele-
den ben ik diaken geworden. Diaken betekent dienen, hulp bieden waar
geen helper is. Of het nu in de kerk is of daarbuiten, dichtbij of aan de an-
dere kant van de wereld. In de kerk doet de diaken de collecte. Geld dat
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opgehaald wordt voor een doel in Nederland of ver weg.”

De Diaconie is een belangrijk deel van de kerk vertelt Piet: “Samen met vier
anderen (de Diaconie) proberen we op te komen voor mensen in proble-
men, door welke oorzaak dan ook. Zo verlenen we weleens financiéle hulp
bij noodgevallen of helpen we bij het opruimen van een woning. Verder
werken we goed samen met gemeentelijke instanties. We helpen mensen
om de weg te vinden.”

De Dorpskerk heeft goede contacten met de gemeentelijke instellingen en
werkt daar goed mee samen. “Wij kunnen verwijzen naar hen, of aanklop-
pen met de vraag wat we het beste kunnen doen. Andersom kunnen wij
weer helpen, De gemeente kan niet in alle gevallen direct helpen. De Di-
aconie heeft die mogelijkheid soms wel. Praktisch of soms ook financieel.

Zo helpen we soms mensen aan een fiets, een vakantie, een boodschap-
pentas vol etenswaren. Want ook in Twello is er verborgen armoede.”

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de kerk, de gemeenschap maar
ook voor jezelf zo geeft Piet aan: “Als je ergens lid van bent, moet je
er ook wat voor doen. Ik kom uit de financiéle wereld en wilde daar
wat anders mee doen. Het geeft mij voldoening om mensen te helpen,
bijvoorbeeld bij hun financién. Maar vaak is het ook coachen. Daar-
om ben ik vorig jaar vrijwilliger geworden bij de formulierenbrigade
van Mens en Welzijn Voorst. De kerk is vaak intern gericht, maar wil
steeds meer ook open staan naar anderen. Daar wil ik mijn steentje
aan bijdragen, dat is mijn drijfveer. Ik vind het leuk om nieuwe dingen
te bedenken, gewoon gaan proberen. Ik hoop door mijn enthousiasme
anderen er ook bij te betrekken. En dat lukt aardig.”

Bij de kerk zijn meer dan 100 vrijwilligers betrokken vertelt Piet: “Een
grote groep enthousiaste vrijwilligers met wie we van alles organise-
ren. Dat doen we binnen, maar ook buiten de kerk voor alle inwoners
van Twello. Deze grote groep vrijwilligers is ook nodig, vooral voor de
jaarlijkse rommelmarkt. Deze is dit jaar helaas uitgesteld. Het leuke
van deze activiteit is dat er veel mensen meehelpen die anders nooit
in de kerk komen. En ook mensen van buiten de kerk helpen mee.”
Samen met de katholieken zijn er elke maand bijeenkomsten over
zingeving. Ook worden er lunches voor vluchtelingen/statushouders
georganiseerd. Activiteiten voor de kerkleden zelf zijn de ouderen-
middag, de soos en het koffiedrinken na de kerkdienst op zondag
waar mensen elkaar ontmoeten. Ook is er een bezoekdienst waarbij
de kerkleden worden bezocht door contactpersonen. En er zijn bij-
eenkomsten over zingeving.

Een van de jongste activiteiten in samenwerking met de Bibliotheek is
“Meet-in 11", Een plek op de vrijdagmiddag aan het Marktplein, waar
iedereen zo binnen kan lopen voor een kopje koffie of thee en een
praatje.

Verder zet de kerk zich in voor duurzaamheid en vindt het milieu en
klimaat belangrijk. “We zijn als kerk ‘groen’ geworden. Zo zijn we ge-
start met het inzaaien van bloembermen. Leuk is dat % van deelne-
mers geen kerklid zijn. In januari hebben we bloembollen uitgedeeld.
Ruim meer dan 100.000 die anders doorgedraaid zouden zijn. Zo was
er een bijeenkomst gepland over voedsel en milieu. Wat is onze im-
pact op het klimaat en wat kunnen wij eraan doen. Allemaal opgezet
voor alle Twellonaren.”

Piet vervolgt: “Ook mooi om te vertellen, is dat er een paar dames
initiatief hebben genomen om een Kledingbank op te zetten in onze
gemeente. De diaconie helpt hen daarbij. Helaas is de voortgang door
de corona vertraagd. We hadden gehoopt al open te zijn gegaan”.

“In deze Coronatijd zijn veel activiteiten afgelast, maar er is ook veel
voor teruggekomen. Zo wordt er nu veel vaker even gebeld, gewoon
belangstelling voor hoe het met je gaat. Dat gaat over de kerkmuren
heen. Er worden bloemen bezorgd, er is aandacht voor elkaar. Zo is er
nu een actie voor de Voedselbank. De voedselbanken hebben het nu
moeilijker. Er is meer aanloop, maar er worden minder producten ge-
leverd. Daar hebben we als kerk nu een inzamelingsactie voor gestart.
In het Stiltecentrum van de Dorpskerk (ingang aan achterzijde, de
kant van gebouw Irene red.) staat een winkelwagentje. Daar kunnen
mensen tussen 10.00 en 17.00 uur, de tijd waarop het Stiltecentrum is
geopend, producten voor de Voedselbank brengen. ledereen kan aan
hieraan meedoen. Voor en door alle Twellonaren!”

OCHTENDPOST: IN HET VOEDSELBOS
BEWEGEN WE MET HET BOS MEE

Inmiddels leven we alweer bijna drie weken in en om het huis. We ra-
ken gewend aan de afgekondigde maatregelen. Onze wereld is een
stuk kleiner, maar gelukkig hebben we online contact met elkaar. Van-
daag spreken we Chris Frencken (30). Hij woont in Brummen.

HOE IS JE PERSOONLIJKE SITUATIE?

‘lk ben thuis aan het werk. Mijn vriendin werkt in de ouderenzorg in
Eerbeek. Daar is gelukkig nog geen corona. Ze zijn volop bezig met be-
schermende maatregelen. Wij hebben geen kinderen, dus de druk bij ons
op het gezin is wat minder. Ik heb de ruimte om voor het werk dingen
op te pakken. Ik ben coérdinator maatschappelijke initiatieven, nu bijna
een jaar, bij de gemeente Voorst. Vanuit die functie ben ik contactper-
soon voor de dorpsbelangenorganisaties in alle twaalf dorpen van de
gemeente. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor initiatiefnemers in de
gemeente. Als mensen leuke ideeén hebben, dan kunnen ze bij mij te-
recht en probeer ik ze verder te helpen of met andere organisaties te
verbinden.’

HOE IS HET JOU DE AFGELOPEN WEKEN VERGAAN?

‘Allereerst was het wel even wennen om thuis te gaan werken. In mijn
werk merk ik dat alle reguliere zaken en activiteiten in de dorpen zijn
gestopt. Je gaat op een andere manier nu contact zoeken met elkaar.
Vanuit mijn functie heb ik de dorpen daarbij geholpen. In veel dorpen

worden mooie initiatieven ontplooid. Je ziet bij ons de ‘noaberhulp’ die
weer meer zichtbaar wordt. Ik vul mijn tijd met het aanjagen van al-
lerlei projecten binnen de dorpen. We proberen alle projecten te delen
via de site (en Facebook): www.kijkindekernen.nl.

HEB JE NOG EEN GOEDE

LEES- OF FILMTIP OF ANDERE TIP?

‘De verhalen van ‘Frontberichten’ op televisie, vind ik wel mooi. Zeker
hoe de mensen die in de zorg werken zich inzetten voor de mede-
mens. Ik ben zelf vrijwilliger bij het voedselbos in Brummen. Het voed-
selbos is een plek in de wijk Elzenbos in Brummen. In 2017 hebben we
een grote plantdag gehad. We hebben allerlei mooie fruit- en noten-
bomen geplant. ELk weekend werken we met een grote groep vrijwilli-
gers in het bos van drie hectare. Het is een andere manier van omgaan
met de openbare ruimte. Ik vind het heel mooi dat de gemeente Brum-
men dat ondersteunt. We zijn ook bezig een natuurspeelplek erbij te
maken. Veel mensen komen hier nu ook wandelen. Dat is mooi om
te zien. Als ik tijd heb in het weekend vind ik het heerlijk om bezig te
zijn in het bos. Het is eigenlijk geen tuineren. We bewegen met het
bos mee.’

BRENGT DEZE CORONAPERIODE JE OOK IETS?

‘Door het nieuwe dagritme kom je iets meer uit de hectiek. Het geeft
meer rust. Als je thuiswerkt, kun je toch af en toe even de tuin in lopen.
Even naar buiten. Wel met de telefoon, zodat je bereikbaar bent. Maar
het geeft toch meer rust op een dag. De mensen lijken ook allemaal
iets rustiger te zijn.’

WAT IS JOUW VERHAAL?

GEEF JE OP VOOR DE OCHTENDPOST

Vind je het leuk om jouw verhaal te delen? Stuur dan een mail naar:
communicatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl. Wij nemen dan zo snel
mogelijk contact met je op om een afspraak in te plannen.




